
‘T DÛVELKE
CARNAVALSMAGAZINE 2026

Je
ug

dg
ra

vin
 Sofie & Jeugdgraaf Dean

www.bosduvelkes.nl

GRAAF GERBENGRAAF GERBEN
ADJUDANT NICOADJUDANT NICO



 088-9898989  |  VIA@VIAMEGASTORE.COM  |  BENTHEIMERSTRAAT 62  |  DE LUTTE

AUTOHANDEL

ONDERDELEN

WERKPLAATS

Ik wens jullie allemaal een 

onmeunig mooi carnavalcarnaval toe

DÉ B2B PARTNER VOOR IEDERE 
AUTOMOTIVE PROFESSIONAL. 

Jim van IngenJim van Ingen

EigenaarEigenaar

VANAF 1-1-2026 IN DE LUTTE  

DORPSTRAAT 58 - 7587 NJ DE LUTTE - 0541 - 555555 - INFO@AUTO-WESSEL.NL

WWW.WESSELAUTOPARTS.NL

- MEGA occasionplein 

- Alle merken en modellen

- Persoonlijke aandacht 

- Gegarandeerde scherpe prijs



CARNAVALSMAGAZINE

BESTE BOSDÛVELKES
Met het schrijven van dit voorwoord realiseer ik me dat er 

alweer een jaar voorbij is en we inmiddels dus ook alweer 

midden in het Carnavalsgedruis zitten. Als ik terugdenk aan 

vorig jaar dan was het een fantastisch Carnavalsjaar voor De 

Bosdûvelkes. Het seizoen begon natuurlijk met de opkomst 

van Graaf Thomas en zijn adjudant Wouter. Twee echte 

Carnavalisten en actief binnen onze vereniging, bij onze 

hofkapel Dûvels Geweld en ook nog bij de wagenbouw. 

We steken veel tijd en energie in de contacten met andere 

verenigingen, ook buiten de gemeente Losser. Wat mooi 

is het dan om te zien, dat er o.a. bij onze opkomst bussen 

vol Carnavalisten vanuit de hele regio naar onze residentie 

afreizen om samen met ons een geweldige avond te vieren!

Een week later was het de beurt aan jeugdgraaf Jan en 

jeugdgravin Anne. Wat een enorm enthousiasme brachten deze 

twee toppers met zich mee! Het hele seizoen zijn ze een waar 

visitekaartje geweest en als het aan jeugdgraaf Jan had gelegen, 

dan had hij het zó nog een jaar langer gedaan.

Ook de jubileumeditie van het Lutter gala werd weer druk 

bezocht! Het lijkt wel alsof er ieder jaar meer Luttenaren de gala’s 

bezoeken. Dit zien we ook terug in het stijgend aantal leden 

en begunstigers, waarvoor mijn dank! Over de afsluiting van de 

gala matinee met de Powerkrainer van de Grenslandkapel wordt 

nog steeds gesproken, wat een enorm feest was dat! 

Vorig jaar schreef ik al dat onze wagenbouw grote stappen 

maakt als het gaat om de kwaliteit en niveau van de praalwagen 

en loopgroep. De ultieme beloning was het dan ook, om met 

een graaf en adjudant die beide actief zijn als wagenbouwer, de 

1e prijs in Losser te pakken! Dik verdiend en ik heb het volste 

vertrouwen dat we de komende jaren opnieuw hoge ogen gaan 

gooien!

We moeten ons goed realiseren dat al dit werk door vrijwilligers 

wordt gedaan. Iedereen zet zijn/haar beste beentje voor en 

er is een gezonde concurrentiestrijd met andere verenigingen. 

Dit zorgt ervoor dat we allemaal elk jaar een stukje beter 

worden. Laten we er samen voor zorgen dat gezond fanatisme 

niet verward wordt met échte strijd. Blijf elkaar met respect 

behandelen!

Op zaterdag 6 december 2025 vond het jaarlijkse gravenbal 

plaats in onze residentie De Vereeniging. Zoals gebruikelijk 

werd de opkomst, in het thema van de wagenbouw, verzorgd 

door de Technische Commissie. Graaf Gerben had de eer om 

in de tractor plaats te nemen en vanuit daar zichzelf bekend 

te maken aan een bommetje volle zaal! Het was daarna dan 

ook geen verrassing dat hij zijn kameraad Nico als adjudant 

aankondigde. Ze vieren dit jaar Carnaval onder hun motto: “Disse 

2 kale kopp’n bint met Carnaval nig te stopp’n!!”. De rest van 

de avond werden de vele felicitaties door de heren en dames 

in ontvangst genomen. Het feest ging tot in de kleine uurtjes 

door. De volgende ochtend mochten ze vroeg uit de veren om 

het startschot te geven bij de snertloop. Aansluitend werden 

de borden in de tuin geplaatst door de TC, begeleid door kapel 

en Raad van 11. Daar kwam uiteraard een boel gezelligheid bij 

kijken. Een week later was de opkomst van jeugdgravin Sofie 

en jeugdgraaf Dean tijdens het jeugdgala. De jeugdcommissie 

had allerlei acts geregeld, van The Masked Singer tot aan twee 

enthousiaste dansgroepjes, alles was tot in de puntjes geregeld! 

Ik wens allevier de hoogheden en hun gezinnen nogmaals veel 

plezier toe in dit korte, maar krachtige Carnavalsseizoen!

Zoals elk jaar heeft onze P&P-commissie ervoor gezorgd dat 

u momenteel een Dûvels goed gevuld Carnavalsmagazine in 

uw handen heeft, waarvoor mijn complimenten! Tot slot wil ik 

alle sponsoren en adverteerders nogmaals bedanken voor hun 

steun. Zonder jullie is het niet mogelijk om dit mooie magazine 

uit te brengen! 

Ik wens u allemaal veel leesplezier, en 

hoop u  te mogen verwelkomen tijdens 

alle feesten die nog in het verschiet 

liggen! 

Bertus Telgenkamp
Voorzitter
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Wie, Graaf Gerben, Graaf van’t Carnaval in 2026, met toostemming van’t bestuur van de Bosdûvelkes, op anroaden van oonze wieze 

leu;  De 59ste Graaf van De Lutt, oud vorst van de Raad van 11, algemeen bestuurslid van FCT De Lutt én de Bosdûvelkes. Bierslepper 

van de Natte Lat en natuurlijk beter bekend als Haantje. Met zienen adjudant Nico, hebt beslött’n en loat oe wett’n, dat:

Ten eerste
Met Carnaval ligt genene mer in zien nest,

Diss’n Haan kreait ‘t hele seizoen op zien best!      

Ten tweede
Met de boerderie döt de wagenbouw dit joar wer met an de top,

Mer de Haan steet dit joar veurop!

Ten derde
Het bestuur bint er noe 2 kwiet,

Geen paniek dit joar bint ze d’r altied!

Ten vierde
Veur de kappers in De Lutt is niets te haal’n,

Dit joar hebt wie 2 kaal’n!

Ten vijfde
Dikke eek’n balken of snippers hoalt,

Bie Olde Bolhaar en MK Houtbouw wordt disse 2 heer’n wa oald!!

Ten zesde
De Vereeniging zit bie völl lutternaren in ’t blood,

Leu blief komm’n dan kump het met oonz’n residentie wa good!

Ten zevende
Alle katt’n in De Lutt bint wer bliej,

A’j ne nieje fiets koopt bie Greatske kriej d’r sambal bie!

Ten achtste 
Sporthallen, supermarkten, grote villa’s, alles wordt er in De Lutt bouwt,

Gemeente denk ok eens an de wönning veur jong en oud!

Ten negende
SV De Lutt en de graaf kunt weer een paar joar vedan,

MK Houtbouw smiet er as hoofdsponsor ne paar cent tegen an!

Ten tiende
Met shovel en John Deere,

Geet diss’n adjudant onmeunig te keer!

Ten elfde
Oald adjudant Jan en oald adjudant Wouter gingen hem a veur,

Noe trekt Gerben as Graaf oe de deur!!!

En doarum besloet wie met oons’n liefsprök;

DISSE 2 KALE KOPP’N 
BINT MET CARNAVAL NIET TE STOPP’N!!

PROCLAMATIE 2026PROCLAMATIE 2026

Gegew’n in De Lutt, ’n zesden van de weentermoand 2025,

Graaf Gerben & Adjudant Nico 

Gerben de Cocq van Delwijnen  |  Nico Damink
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Julianastraat 37-39  
7591 EK Denekamp 
Tel. 0541 351546 
info@harberink-tweewielers.nl 
www.harberink-tweewielers.nl 

INTERVIEW HOOGHEDEN
Op een donkere avond in november is het dan weer zover. Een telefoontje van de aanzoekcommissie: Ze zijn onderweg! Een kwartiertje 

later mag ik vertrekken naar een geheime lokatie, om vooral geen slapende honden wakker te maken. En daar tref ik de hoogheden van 

2026: graaf Gerben en adjudant Nico, met hun lieftallige echtgenotes, net terug van de minstens zo geheime afspraak bij de fotograaf. 

DAT KLINKT ALS TWEE VRIENDEN DIE ELKAAR DOOR EN DOOR 
KENNEN EN WAARDEREN, MOOI! VERTEL EENS OVER HET 
AANZOEK? 
Gerben: Oald-graaf Daan Senger had mij al kort voor de 
Hellehondsdagen gepolst, op geheel ongedwongen wijze, 
tijdens een van de gezellige avondjes bij Bierclub “De Natte 
Lat” Hoe dat precies allemaal gegaan is, kan ik me niet meer 
herinneren (....), maar de maandag erna kwamen Daan en oald-
graaf Tim Morsink bij me langs voor het officiële verzoek. Via 
een livestream met de rest van de aanzoekcommissie vanuit 
Daans huis werd alles goed in de gaten gehouden. Toen Manon 
de kamer binnenkwam was haar reactie: “O, ik weet ’t a”. Na 
even heen en weer overleggen was het besluit snel genomen: 
Een volmondig JA! 

WAT EEN MOOI STEL BIJ ELKAAR, GEFELICITEERD! VERTEL EENS, 
HOE KENNEN JULLIE ELKAAR? 
Gerben: We kennen elkaar al heel lang. Vanaf groep 4 waren 
we klasgenoten. We woonden bij elkaar in de buurt, speelden 
samen op straat. Toen we een jaar of 16 waren zaten we samen 
op touwtrekken bij De Koffiejongens in Beuningen. We gingen 
alle toernooien af, tot in Groot-Brittannië aan toe. 
Nico: We zitten in dezelfde vriendengroep en zitten in het 35+ 
elftal bij SV De Lutte. Ik als leider want ik heb zelf niet gevoetbald. 
Ik zat vroeger op judo.  
Gerben: Maar we hadden een leider nodig en gelukkig was Nico 
gemakkelijk over te halen. 

BESCHRIJF DE ANDER EENS? 
Gerben: Nico is een goedzak eerste klas, behulpzaam, met alles. 
Nico: Gerben staat klaar voor een ander, is attent, weet alles 
over iedereen, niet nieuwsgierig, maar betrokken en als je 
samen het café in gaat, heeft hij als eerste het glas leeg. 

Adjudant Nico:
Nico Damink, 43 jaar 

Getrouwd met Simone (39), vader van Ties (11) en Dex (7) 

Wonende aan de Merelstraat  

Zoon van Fons (overleden in ’24) en José (IJsvogelstraat), broer van Jorieke 

Werkzaam bij COB Ecowood in Goor: vrachtwagen, onderhoud. 

Sponsor van de lokale horeca en verder druk genoeg voor extra taken 

Bijnaam: Bruno (op de basisschool bedacht door juffrouw Truus Kuipers) 

Graaf gerben:
Gerben de Cocq van Delwijnen, 43 jaar  

Getrouwd met Manon (37), vader van Joep (8) en Pim (6)  

Wonende aan de Lossersestraat 

Zoon van Jan en Annie (Zwaluwstraat), broer van oald-adjudant Wouter 

Werkzaam als timmerman bij MK Houtbouw in Oldenzaal 

Bestuurslid van supportersvereniging FC Twente van De Lutte  

Bestuurslid bij De Bosdûvelkes 

Jeugdtrainer bij SV De Lutte 

Bijnaam: Haantje 
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WAT IS JULLIE LIEVELINGS-BOERDERIJDIER?  
Nico: Koeien, want varkens heb ik een bloedhekel aan. Koeien 
vind ik mooi. 
Gerben: spreekt voor zich… 

WAT BETEKENT CARNAVAL VOOR JULLIE? WAAR VERHEUG JE JE OP? 
Nico: Het is een mooie club bij elkaar. Als je dan op zaterdag 
in Losser op tijd alles klaarzet voor de optocht, dan zie je de 
saamhorigheid. Ik zie uit naar de opkomst, blijft alles geheim, 
hoe zullen de mensen reageren? 
Gerben: Het mooie van Carnaval vind ik: alle betrokken mensen, 
om te zien dat er zoveel mensen zijn die wat regelen, zodat alles 
op rolletjes verloopt. Iedereen is blij en enthousiast. Ik verheug 
me vooral op de opkomst, de reactie van het bestuur. De feesten 
ken ik wel, al zal ik ze nu in een andere rol beleven.  
Simone: Ik ben ook erg benieuwd naar de reactie van de kinderen. 
Manon: Ja, ook. En zo met elkaar: de gezellige tijd samen. Ik 
denk echt dat dit een heel fantastisch seizoen wordt! 

EN EEN GEZELLIGE TIJD WERD HET! EEN TIJDJE NA DE OPKOMST 
ONTMOET IK ONZE HOOGHEDEN OPNIEUW OP EEN WINTERSE 
AVOND, THUIS BIJ GRAAF GERBEN AAN DE KEUKENTAFEL EN 
BLIKKEN ZE TERUG OP DE EERSTE WEKEN IN HUN NIEUWE 
FUNCTIE.  EN, HOE IS HET TOT NU TOE? 
Nico: Nou, wie trekt meka de haar nog nich oet, hahaha! 
Gerben: Het gravenbal is echt voorbijgevlogen. Ik vond ‘t heel 
mooi gaan, bestuur was enthousiast. Toen ik in mijn pak de 
trap afdaalde, onderweg naar de opkomst, voelde ik totaal 
geen spanning. Twee kameraden in de TC wisten niet wat ze 
overkwam. Zelfs toen ik in het karretje (toepasselijk genoeg 
een trekker) zat, waaruit ik tevoorschijn zou komen, was ik nog 
ontspannen. Ik heb zelfs m’n pols nog even gevoeld, of die niet 
op 220 zat, maar nee hoor. Het ging ook heel snel, dus ik was 
er ook zo uit. Van de reacties uit de zaal kreeg ik helemaal niets 
mee, de livestream op Facebook heb ik later nog wel 10 keer 
teruggekeken, want op de avond zelf krijg je er niets van mee. 
Je wordt van alle kanten gefeliciteerd, maar je hebt ook geen 
idee meer wie er wat heeft gezegd. Wat ik nog wel goed weet, 
en heel mooi vond, was toen de kinderen en Manon en daarna 
Nico met zijn gezin op het podium erbij kwamen. 

EEN ADJUDANT WAS OOK SNEL GEVONDEN BINNEN DE 
VRIENDENGROEP.  
Nico: Wij zijn al heel close met elkaar. Komen veel bij elkaar 
over de vloer en ook onze vrouwen en kinderen kunnen het 
goed met elkaar vinden. Een dag ná de HHD kwam er bezoek. 
Haantje had al aangekondigd dat er bezoek zou komen. Zelf 
was hij iets te laat, maar toen ik thuiskwam trof ik oald-graaf 
Mike Oude Hampsink en voorzitter Bertus Telgenkamp aan de 
keukentafel. Ik zag ze zitten en dacht “Ooooo shit!” En dan ga je 
denken hè? Wie zal het zijn? Als het dan één van de kameraden 
is, dan vind ik ook, moet je daar 100% achter staan. Dan kun 
je geen nee zeggen, hoewel ik zelf helemaal niet vaak op de 
voorgrond sta. Dus dat was wel een beetje een wens voor mij. 
“Nou,” zeiden de heren: “dan kun je wel Ja zeggen.” 
Toen was de knoop snel doorgehakt en belde Mike Gerben al: 
“Hier, je adjudant aan de telefoon!”  

HOE IS JULLIE “LOOPBAAN” IN HET CARNAVALSLEVEN 
VERLOPEN TOT NU TOE? 
Gerben: We zijn allebei begonnen bij de wagenbouw van de 
Tuffelkeerlkes, toen waren we nog te jong voor de Bosdûvelkes. 
In de beginjaren heb ik nog sousafoon gespeeld bij Dûvels 
Geweld, ik heb nog op Lumpies instrument geblazen (QUOTE). 
Toen werd ik gevraagd voor de Raad van 11. Daar werd ik Vorst 
na Louis Slot. De 11 jaar volgemaakt, daarna even een jaartje 
niets en sinds het zomerCarnaval in 2021 ben ik algemeen 
bestuurslid, al heb ik dit jaar verlof... 

Nico: Ook ik zat bij Dûvels Geweld. Ik wilde heel graag trompet 
spelen, maar dat mocht ik niet, want volgens de leraar had ik 
te dikke lippen. Dus moest het trombone worden en dat heb 
ik gedaan, maar niet heel lang hoor, en dat is alweer zo lang 
geleden. Daarna ook bij de Raad van 11, beetje helpen bij de TC. 
Ik was altijd chauffeur op de trekker voor de Gravenwagen bij de 
optochten. Benieuwd wie dat overneemt…? 

En terwijl de twee aanstaande hoogheden pogingen doen om 
trots hun lijflied te zingen (het vraagt op dit moment nog enige 
oefening, maar hé: 3e op het liedjesfestival!), richt ik me eens 
op hun powervrouwen en wederhelften. 

Nico vult aan: Ik stond eerst nog achter, dus ook ik kreeg niets mee 
van de opkomst. De avond ging ook heel snel. Je hebt ook helemaal 
geen tijd om met mensen te praten of een biertje te drinken, 
want je moet meteen van alles: liedje zingen, onderscheidingen 
uitdelen op het podium. De avond was zo voorbij. 

HOE REAGEERDEN DE FAMILIE? 
Gerben: We hebben het ze ‘s middags voor de opkomst verteld. 
Ze konden het niet geloven. Mijn moeder vroeg die week nog: 
möt wie zoaterdag noar De Vereeniging? Op dat moment kon ik 
niet eerlijk antwoorden, want onze kinderen en die van Wouter 
waren erbij. Maar zaterdag ben ik even teruggefietst en liet ik pa 
de foto zien waar we als hoogheden op stonden. “Gottomme,” 
zeg-e, “Hier Annie, kiek es!”, en mijn moeder liep net met twee 
koffiekopjes de kamer in en smeet de kopjes zo over tafel. “Wat 
mooi, dat wie dat nog met majt maak’n”. Ma huuln, ik huuln, 
mooi. En mooi ook dat ze er waren met de opkomst, ondanks dat 
mij pa niet goed meer kan lopen. 
Nico: Nou, mijn moeder was blij voor ons. Ze vindt het heel leuk 
voor ons. En ook ooms en tantes reageerden heel enthousiast.  
Oppas was ook zo geregeld. Er was een intekenlijst en we 
hebben gelukkig een aantal oppasmeisjes. 
Samen: ook mooi dat het werk direct enthousiast was. Ze 
hebben zichzelf direct spontaan aangemeld als sponsor. Dat zegt 
wel iets, ze hoeven het niet te doen hè? En ook al heeft niet 
iedereen veel met Carnaval, het is geen probleem om vrij te 
nemen. Gelukkig hoeven we niet veel vrij te nemen, omdat de 
meeste feesten in het weekend plaatsvinden. En we proberen 
ons zoveel mogelijk in te zetten voor het werk ook, buiten alle 
feesten om.  

SINDS AFGELOPEN WEEKEND IS CARNAVAL ECHT LOS MET 
FEESTEN EN DE LAATSTE OPKOMSTEN. HEBBEN JULLIE AL 
KENNISGEMAAKT MET ALLE LOSSERSE HOOGHEDEN? 
Gerben: Nou, vooral met De Tuffelkeerlkes. We hebben al 
nagezeten bij elkaar, bij beide residenties en na afloop bij Miss 
Jet thuis eieren gebakken. Loopt soepeltjes samen, gewoon 
mooi, het klikt goed. 
Nico: Zelfs bij Jossie ;) nog twee keer ons liedje gezongen en 
iedereen deed mee, super. De Tuffels, dat bint echt hele beste 
leu. De andere hoogheden leren we allemaal binnenkort nog 
kennen op een kennismakingsavond, de meesten zijn een stuk 
jonger dan wij, maar allemaal gezellige mensen.  

Simone werkt bij Humankind als kindplanner Regio Oost 
(Enschede). Oorspronkelijk komt ze uit Overdinkel, waar ze ook 
lid was van de Grösmeaierkes. Simone en Nico ontmoetten 
elkaar op een bruiloft en zijn sinds 2013 samen. Afgelopen jaar 
is ze tijdens de Zwarte Cross voor het bestuur gevraagd en sinds 
dit jaar is ze dan ook algemeen bestuurslid. (zie ook verderop in 
‘t Dûvelke haar introductie als nieuw bestuurslid). 

Manon werkt bij De Jong & Laan voor het relatiebeheer van de 
agrarische afdeling in Tubbergen. Ze was vroeger ook actief bij 
de wagenbouw en natuurlijk kennen we haar als vaak geziene 
ster op het Lutter gala. Simone en Manon gingen in de tijd van 
de Raad van 11 mee naar alle feesten. Gerben en Manon kenden 
elkaar van het uitgaan op vrijdagavond bij De Vereeniging. 
Intussen zijn ze al 21 jaar samen. 

De kinderen spelen veel met elkaar en kennen elkaar goed, 
dus dat wordt vast een heel gezellig jaar. Dex is al helemaal 
Carnavalsgek. Hij kijkt nu al allemaal filmpjes terug, bijvoorbeeld 
van de optochten in Oldenzaal. 

HEREN, GENOEG GEZONGEN, BLIJF VOORAL NOG EVEN 
OEFENEN, MAAR NOG EEN PAAR VRAGEN VOOR DE P&P EN 
HET GROTE PUBLIEK DAT STRAKS IN ‘T DÛVELKE ALLES VAN 
JULLIE WIL WETEN. WAT HEBBEN JULLIE MET HET THEMA VAN DE 
WAGENBOUW DIT JAAR: DE BOERDERIJ? 
Nico: Opa (Heijdens) aan de Beuningerstaat had een boerderij, 
daar heb ik heel veel gelopen. Als ik uit school thuiskwam, ging 
de tas in de hoek en vloog ik alweer naar opa en oma op de 
boerderij. Het leukst vond ik altijd de machines, de trekkers. 

Gerben: Het is dat mijn schoonouders een boerderij hebben, 
anders vond je mij nooit op de boerderij. Mijn opa had vroeger 
een klein boerderijtje, maar als wij dan met 5-6 kleinkinderen 
op de voederkar stonden, had hij ons liever in de keuken.... 
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Transportbedrijf Schopman B.V.

(+31) 0541 - 510 777   www.schopman.nl
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www.kruisselt .nl  -  kuierdroad: 0541 551567

Een spontaan drankje 
in  de Huiskamer van 
Twente,  een lekker  kopje 
kof f ie  met  hu isgemaakt 
gebak in  de Tuinserre  o f 
een smakel i jk  d iner  in 
de Eetkamer? 
       Wees welkom bi j 
    ’ t  Kruisselt!

 “ M o i n  l e u ! 
W o ’ j  o k 
’ n  m o a l  d û v e l s 
l e k k e r  e t t n  o f 
d r e e n k n ? ”

EN DE DERDE PRIJS BIJ HET LIEDJESFESTIVAL! 
Nico: Ja dat was ook mooi! We moesten als laatsten en iedereen 
deed mee, de dames van de wagenbouw ook, en we kregen 
zo spontaan een hele doos lichtstaven in de hand gedrukt, 
Bosdûvelkes-vlaggen erbij, prachtig! En dat we derde zijn 
geworden heeft me erg verrast, want die andere liedjes waren 
ook heel goed! Maar iedereen deed mee, De Tuffelkeerlkes ook, 
en wij natuurlijk ook weer met hun, super. 

WAT HEEFT JULLIE VERRAST? 
Gerben: De instuif eigenlijk wel, iedereen die komt voor jou en 
voor de jeugd natuurlijk. Die doen het trouwens ook heel goed, 
jeugdgraaf Dean en jeugdgravin Sofie. Het jeugdgala was ook 
erg gezellig. 
Nico: Ja, die instuif, prachtig mooi. Leu kwamen allemaal langs 
en wat ze toch allemaal voor je meenemen, niet normaal, 
super! Het ontbijt vooraf vond ik ook heel gezellig en mooi, met 
de familie ook, de saamhorigheid, een mooi cluppie bij elkaar 
zo. Het valt me wel op hoeveel mensen er druk mee zijn, dat 
moet iedereen ook maar willen, zoveel tijd iedereen erin steekt. 
En Nijhuis met de hofbus, de steun van De Vereeniging. Maar je 
doet het met elkaar. 

Dan wordt er nog even een vergelijking gemaakt tussen de 
verschillende huisfeestjes die inmiddels plaatsgevonden hebben 
met o.a. het huis versieren met de TC. De kennismakingsavonden 
met Dûvels Geweld, de Raad van 11en de TC. Aan de hand van 
het aantal kratten bier per feestje maak ik op dat ze niet voor 
elkaar onder hebben gedaan.  

BLIJ DAT JULLIE JA HEBBEN GEZEGD? 
Gerben: Ik ken heus Carnaval wel, maar je ziet het nu eens van 
een andere kant, alle andere dingen kun je laten vallen. Het is 
druk, maar dat wisten we van tevoren. Dan doordeweeks maar 
wat eerder naar bed. 
Nico: Ja, het is wel druk, je moet veel doen. Maar als je dan het 
pak weer aan hebt, dan zeggen we ook: Laten we er maar weer 
’n mooi’n oamd van maken! 
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HOOGHEDENLIED 
(Melodie - Eleonora) 

Beluister hier hetBeluister hier het
HooghedenliedHooghedenlied

We vieren Carnaval hier in De LutteWe vieren Carnaval hier in De Lutte
We feesten met de Tuffels zij aan zijWe feesten met de Tuffels zij aan zij
We maken hier een feestje met z’n allenWe maken hier een feestje met z’n allen
De jeugdhoogheden horen er ook bijDe jeugdhoogheden horen er ook bij

2x refrein2x refrein

Kom, zing en dans met HaanKom, zing en dans met Haan
En Nico komt er achteraanEn Nico komt er achteraan
Oooh Bosdûvelkes Oooh Bosdûvelkes 

Ons kapel houdt ook wel van een feestjeOns kapel houdt ook wel van een feestje
De raad van 11 sluit zich in de rijDe raad van 11 sluit zich in de rij
Wij drinken met z’n allen graag een biertjeWij drinken met z’n allen graag een biertje
We bouwen aan het thema boerderij We bouwen aan het thema boerderij 

2x refrein2x refrein

Kom, zing en dans met HaanKom, zing en dans met Haan
En Nico komt er achteraanEn Nico komt er achteraan
Oooh BosdûvelkesOooh Bosdûvelkes
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TEL. 0541-551350  |  DORPSTRAAT 3  |  DE LUTTE  |  WWW.EETCAFEPLEXAT.NL

16,50
ROSENMONTAGHAPHAP

schnitzelschnitzel
ofof

kipkip--teriyaki teriyaki 
ofof

SPiesSPies--onwiesonwies
ofof

SpareSpare--ribs ribs 

• • Sharing dinner Sharing dinner 

• • Private DiningPrivate Dining

• • Feesten en ReceptiesFeesten en Recepties

• • VergaderingenVergaderingen

• • Koffietafels Koffietafels 

• • A la carteA la carte

KOM GENIETEN BIJ ONS OP DEKOM GENIETEN BIJ ONS OP DE

11EE VERDIEPING  VERDIEPING 

  

AFD. BOUW- EN INDUSTRIE: 
Nijverheidsstraat 22 
7575 BJ Oldenzaal 
 
Tel.: 0541-537053 
E-mail: info@ottenhof-ijzerhandel.nl 

Metselbedrijf Notkamp en Eertman

Ambachtstraat 3
7587 BX  De Lutte

Tim Notkamp: 06 - 2904 5910
Dennis Eertman: 06 - 4308 7312
E-mail: info@notkamp-eertman.nl

DO. 12 FEBRUARI 2026
OPKOMST VALAPPELS

VR. 13 FEBRUARI 2026
OPTOCHT EN 
TOTAALCarnaval



Even voorstellen: 

Hoi, ik ben Simone Damink en 39 jaar. Ik ben getrouwd met Nico 

en samen hebben wij twee jongens. Ties van 11 en Dex van 7. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Humankind in de 

functie van kind planning en klantcontact. Opgegroeid ben ik in 

Overdinkel, maar sinds 2015 woon ik met veel plezier in De Lutte.  

Hoe ben je bij deze vereniging verzeild geraakt? 

Via Nico, hij zat bij de Raad van 11 en samen gingen wij naar 

de feestjes. Sinds een paar jaar loop ik met de loopgroep mee 

samen met mijn buurvrouw Lisa Mombarg. Tijdens de optochten 

in Losser en in De Lutte rijdt Nico altijd op de trekker van de 

Gravenwagen. Ties en Dex vinden het geweldig om dan mee te 

mogen rijden. 

Hoe lang ben je al lid van De Bosdûvelkes? 

Sinds dit jaar ben ik officieel lid. 

Wat is je taak binnen het bestuur? 

Ik ben algemeen bestuurslid en het aanspreekpunt van de 

optocht commissie. 

Hoe combineer je Carnaval met je gezin en werk? 

Een goede planning en goed overleg is erg belangrijk. Dit jaar is 

de planning nog wat belangrijker, gelukkig kunnen we geregeld 

lieve mensen om ons heen in schakelen om op te passen. Op 

mijn werk zijn we flexibel in dagen en ben ik de enige die van 

Carnaval houdt. Dat geeft mij de ruimte om vrij te zijn tijdens het 

Carnavalsweekend.  

Welk Carnavalsmoment zal je altijd bijblijven? 

De opkomst van dit jaar. Graaf Gerben en Adjudant Nico! 

Ontzettend mooi om dit samen met onze gezinnen mee te mogen 

maken. De voorbereidingen waren superleuk, het moment dat 

we het de kinderen vertelden was fantastisch! En dan de avond 

dat het dan eindelijk bekend wordt gemaakt... Voor ons een 

avond met een gouden randje! 

Wat is je gekste outfit geweest tijdens Carnaval? 

Jaren geleden ben ik met mijn vriendin Britt verkleed geweest 

als Ushi & Dushi, van Wendy van Dijk. Hilarisch was dit en we 

hebben echt ontzettend veel lol gehad. 

Wat is je lievelingseten / drinken en je favoriete muziek? 

Eten wat ik erg lekker vind is Sushi. Qua drinken lust ik wel een 

wijntje of biertje maar mijn favoriete drankje blijft toch wel 

Boswandeling.  

Qua muziek ben ik wel allround hoor, eigenlijk is mijn repertoire 

heel breed. Van feestmuziek tot de 80’s en 90’s maar geheime 

zender muziek vind ik ook leuk! 

Wat is je favoriete vakantieland? 

Mijn favoriete vakantieland is zeker weten Oostenrijk. Samen 

met mijn gezin met de caravan op de camping en dan heerlijk 

de bergen in. 

Wat zijn je hobby’s? 

Echt hobby’s heb ik op dit moment niet. Dit is lastig te combineren 

met werk en onze jonge kinderen. Maar ik geniet zeker van 

lekker eten en gezellig borrelen met vrienden. 

Wat staat er op jouw bucketlist? 

Hopelijk kunnen we ooit, met de camper, een rondreis maken 

door Nieuw-Zeeland of Canada.  

 

Interview nieuw bestuurslid RIK Veldboer Interview nieuw bestuurslid simone Damink

Wat is je gekste outfit geweest tijdens het Carnaval?

Dit klinkt supersaai, maar door al die jaren in de Raad van 11 had 

ik nooit echt Carnavalsoutfits nodig. De outfits die ik had waren 

meer bedoeld om jaren mee te gaan. Dit omdat ik ze in een 

Carnavalsjaar misschien maar 1 à 2 keer aan kon trekken. Verder 

dan matroos of rugbyspeler is het dus nooit gekomen.

Wat is je lievelingsdrinken / eten en je favoriete muziek?

Daar hoef ik niet lang over na te denken. Dat is zonder twijfel 

bier. Wat eten betreft hou ik van een goed stuk biefstuk of pasta.

Qua muziek ben ik wel allround. Van de geheime zender tot aan 

de 80’s en 90’s!

Wat is je favoriete vakantieland?

Op nummer 1 staat toch wel Italië. Nu de kinderen nog jong zijn 

is dat op dit moment op de camping aan het Gardameer. Hier 

is altijd wat te doen. Het weer is (bijna) altijd goed en het eten 

is heerlijk.

Wat zijn je hobby’s?

Ik noem mezelf altijd een bourgondische sporter. Zonder 

sport kan ik niet en zonder een borrel met al het ongezonde 

wat daarbij komt kijken net zo min. Mijn hobby’s zijn voetbal, 

padellen, wielrennen en hardlopen. Café sporten bevallen ook 

altijd goed. Ook geef ik voetbaltraining aan JO-10. En ik ben altijd 

in voor weekendjes weg.

Wat staat er op jouw bucketlist?

Ooit hoop ik een rondreis door Amerika te kunnen maken met 

mijn gezin.

Even voorstellen:

Hoi, ik ben Rik Veldboer, 39 jaar oud. Ik woon samen met mijn 

partner Sjanne en onze 2 dochters Jonne van 8 en Diede van 5 

met veel plezier aan de Zwaluwstraat in De Lutte. Opgegroeid 

ben ik in Ootmarsum, waar ik jarenlang in de Raad van 11 van 

de Siepeljonkers heb gezeten en in 2012 Markies mocht zijn. 

Momenteel werk ik als bewegingsagoog op ‘t Bouwhuis in 

Enschede en geef ik wekelijks zwemles. 

Hoe ben je bij deze vereniging verzeild geraakt?

Ik heb de afgelopen jaren bij De Lutte 6 gevoetbald. Hier heb 

ik veel mensen leren kennen. Eén van hen is Gerben de Cocq 

van Delwijnen. Mede via hem ben ik bij een groep mensen 

terecht gekomen die, net als ik, wel van een biertje houden. 

In dit groepje zit Daan Senger ook. Gerben en Daan hebben mij 

beiden benaderd of ik bij het bestuur van ‘De Bosdûvelkes’ wilde 

komen. Zoals jullie nu kunnen zien heb ik daar uiteraard ‘ja’ op 

gezegd.

Hoe lang ben je al lid van De Bosdûvelkes en bij welke 

commissies ben je actief geweest?

Dit is mijn eerste jaar bij ‘De BosdÛvelkes’. Ik ben de laatste 

jaren al wel hier en daar in contact gekomen met de vereniging. 

Tijdens het jaar van graaf Mathijs Volker en tijdens het jaar 

van adjudant Dennis Schasfoort hebben wij als straatgenoten 

meegelopen tijdens de optocht in De Lutte. 

Carnaval zit echt in mijn bloed. Zowel mijn vader, moeder en 

broer zijn of waren jarenlang op welke manier dan ook actief 

binnen het Carnaval in Ootmarsum.

Wat is je taak binnen het bestuur?

Ik ben algemeen bestuurslid en aanspreekpunt van de P&P 

commissie. Daarnaast ben ik samen met Bob aanspreekpunt 

van de kapel. 

Hoe combineer je Carnaval en de activiteiten met gezin en 

werk?

Gelukkig hebben Sjanne en ik geen onregelmatige werktijden, 

dus in goed overleg valt het prima te combineren.

Welk Carnavalsmoment zal je altijd bijblijven?

Dat is toch wel de opkomst als Markies. Na jaren als lid van de 

Raad van 11 beleef je het hele Carnaval toch net wat anders en 

specialer.
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WIJ VERHUREN O.A.
ABRAHAM & SARAH  |  HALVE ABRAHAM & SARAH

BABY  |  OOIEVAAR  |  OPBLAASBARE STOEL

SPRINGKUSSENS  |  BAGAGEWAGEN

PLASZUILEN  |  BIERTAFELS

0541 52 20 22
info@kvbm.nl

www.kvbm.nl

En we gaan nog  
 niet naar 
huis! Nog 

lange niet,
nog lange 

         niet! 

Interview nieuw bestuurslid Lisanne Grashof

Even voorstellen:

Hoi, ik ben Lisanne Grashof en ik ben 30 jaar. Sinds drie jaar woon 

ik samen met mijn vriend Glenn Benneker (31) in De Lutte. Samen 

met mijn broertje (27) ben ik opgegroeid in Overdinkel. Mijn oma, 

Truus Grashof-Bonnes, komt oorspronkelijk uit De Lutte. Ik denk dat 

ze super trots zou zijn geweest als ze wist dat ik er nu ook met veel 

plezier woon, al had ik eigenlijk geen keus. Glenn wilde in De Lutte 

blijven, haha. Ik heb hier nog geen moment spijt van gehad. In het 

dagelijks leven werk ik als verpleegkundige bij het Roessingh op de 

afdeling dwarslaesie en orthopedie.

Hoe ben je bij deze vereniging verzeild geraakt?

Via Glenn, die lid is van de Raad van 11, ben ik bij De Bosdûvelkes 

terechtgekomen en ben ik al een tijd actief. Regelmatig gaan wij 

als vriendinnen van de Raad van 11 mee en hebben de grootste 

lol met elkaar. Van het schminken bij de gala’s tot de optochten 

en alle feestjes daaromheen. Ook ga ik langs de deuren voor de 

taartenactie. Dit jaar ben ik voor het eerst officieel lid. Bij andere 

commissies heb ik nog niet gezeten.  

Wat is je taak binnen het bestuur?

Ik ben tweede secretaris en ik hou de ledenadministratie bij. Samen 

met Gerben De Cocq van Delwijnen ben ik het aanspreekpunt voor 

de galacommissie.  

Hoe combineer je Carnaval  met thuis en werk?

Aangezien ik onregelmatig werk is het soms wel een puzzel hoor. 

Ik kijk al vroeg in het jaar welke feestjes / activiteiten belangrijk 

zijn. Aangezien deze vaak al van tevoren bekend zijn, kan ik of op 

tijd vrij vragen of eventueel mijn dienst ruilen.

Welk Carnavalsmoment zal je altijd bijblijven?

Nou dat weet ik nog wel hoor, al is het een hele tijd geleden. 

Vroeger gingen wij met de vriendinnen altijd naar de tent in Losser. 

Destijds hoefde je hiervoor nog geen kaartjes te hebben, maar vol 

was vol en eenmaal binnen, was het niet handig om naar buiten 

te gaan. Dit hadden wij dus wel gedaan, maar doordat de tent 

inmiddels vol zat, mochten we niet meer terug. Via de zijkant van 

de tent wilden wij via een hek toch naar binnen glippen, met als 

gevolg dat er meer van mijn Carnavalspakje aan het hek hing dan 

dat ik aan had. Tevens heb ik zelf ook achter de bar in de tent 

gestaan. Aangezien je zelf dan nuchter bent, kijk je toch net ff wat 

anders tegen het hele gebeuren aan. Maar met de feestjes van de 

Raad van 11 maak je ook genoeg mee hoor. Ik vind het een erg 

mooie vereniging waar je je welkom voelt. Ik voelde mij dan ook 

erg vereerd toen ik gevraagd werd voor het bestuur.

Wat is je gekste outfit geweest tijdens Carnaval?

Eigenlijk heb ik altijd wel leuke outfits aan gehad, maar ik ben ooit 

als duivel verkleed geweest. Compleet met een zwarte pruik en 

rode contactlenzen. Ik was onherkenbaar, zelfs toen al zat er een 

beetje Dûvels bloed in mij. 

Wat is je lievelingseten / drinken en je favoriete muziek?

Nou, qua eten lust ik eigenlijk alles wel. Ik ben een echte lekkerbek. 

Maar het lekkerste eten komt toch wel van mijn zwager, Ralph 

Benneker van “Food by Ralph” (FBR). Hier bestellen we wekelijks 

de heerlijkste gerechten, die tot aan de voordeur worden bezorgd. 

Even opwarmen en klaar! Gewoon superlekker en makkelijk. Ook 

slaan de FBR-groentesapjes mij door het Carnavalsseizoen heen. 

Het lekkerste drankje zonder alcohol vind ik cola zero. Met alcohol: 

eigenlijk iedere zoete borrel.

Ik luister thuis het liefs naar radio 538. Maar ik ben ook in voor 

Nederlandstalige muziek, thuis kom ik daar trouwens ook niet 

omheen, haha.  

 

Wat is je favoriete vakantieland?

Vorige jaar hebben wij een caravan gekocht en hier zijn we mee 

naar Spanje geweest. Op dit moment is Spanje toch wel mijn 

favoriete vakantieland. Maar als we met het vliegtuig weggaan 

ben ik fan van Griekeland.

Wat zijn je hobby’s?

Ik sport graag en ik ben regelmatig te vinden bij Fitzone. Daarnaast 

zwem ik één keer in de week. Verder houd ik heel erg van kleding 

en sieraden. Daarom shop ik graag en dat doe ik het liefst samen 

met mijn moeder. Ze is ook mijn beste vriendin. Ook vind ik het 

leuk om ons huis gezellig in te richten met leuke accessoires. 

Buiten het huis mag ik graag uitstapjes maken, zoals uit eten gaan. 

Wat staat er op jouw bucketlist?

Afgelopen jaar heb ik samen met Glenn een ballonvaart gemaakt. 

Dit was één van de dingen die ik op mijn bucketlist had staan. Ook 

lijkt het mij heel leuk om een roadtrip door Europa te maken en 

verschillende plekken te bewonderen. En ja, het klinkt als een cliché, 

maar mede door mijn werk is het toch wel het allerbelangrijkst dat 

we gezond oud mogen worden. 
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HR en Salaris Bureau dat 
kwalitatief hoogstaand 
personeelsbeleid  
toegankelijk maakt  
voor alle werkgevers.

www.empower-hr.nl

Wij werken zowel voor administratie, belastingadvies- en 

accountantskantoren, die er bewust voor kiezen de expertise 

van HR en salarisadministratie bij ons neer te leggen, alsook 

voor alle ondernemingen in het Midden en Klein Bedrijf.

Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van HR en salaris.  

Wij zijn jouw externe HR en Salaris afdeling en samen  

professionaliseren wij de HR en Salaris taken op een  

manier die past bij jouw organisatie.

Ons team bestaat uit HR en Salaris specialisten. Met onze  

kennis en passie vergroten wij de waarde van MKB-bedrijven 

en creëren wij de verbinding tussen werkgever en werknemer.

Benieuwd geworden? Neem dan vrijblijvend contact op.

Hester Assink-Roordink
Vennoot/Sr. HR en Salaris Consultant

Bob Tijhuis
Sr. Salaris consultant

Pragmatisme 
We doen recht aan wat al goed op orde is en 
voegen toe wat nodig is.

Deskundigheid
We leveren kwaliteit en de energie die nodig is 
om zaken in beweging te brengen.

Ervaring
Wij hebben jarenlange ervaring.

Wij brengen  
meerwaarde  

met behulp van

06 - 4056 5709

bob@empower-hr.nl

06 - 1024 0905

hester@empower-hr.nl

Salarisadministratie Consultancy HR advies HR en Salaris software

Dus, hoe  
kunnen wij  

jou helpen?

Hoogheden 2026
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Al 35 jaar Primera Marcel in Losser!
hét adres voor:

...even naar Primera Marcel Bernhard Leurinkstraat 5  |  Losser  |  053 - 538 7251  |  primeramarcel@planet.nl

• Tabakswaren

• Kantoorartikelen

• Tijdschriften en boeken

• Wenskaarten

• Pasfoto’s

• Kansspelen

• Feestartikelen

• Schilder- en tekenmaterialen

• Stomerijservice

• PostNL pakketpunt

• Cadeaukaarten

• Cadeauartikelen o.a. Riverdale

• Parkeren voor de deur • 6 dagen per week geopend! 

• ma t/m do: 8.00 tot 18.00 uur 

• vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur

• zaterdag: 8.00 tot 16.00 uur

 Jeugdgraaf Dean Jeugdgravin Sofie  
Geboortedatum: 16-08-2013 09-10-2013 

Heb je een bijnaam? Deantje Soof (vriendinnen) 
Smurf (moeder) 

Lievelingskleur: Zwart Donkerblauw/Paars 
Lievelingskledingstuk: Schoenen Hoodie 
Heb je verkering? Ja, met Sofie  Ja, met Dean 
Wat wil je later worden? Vrachtwagenchauffeur van een 

Scania vrachtwagen 
Gymjuf 

Favoriete muziek: Hardcore Van alles wel 
Favoriete vak op school: Rekenen Gym 
Waar ben je goed in? Motorcross, voetbal Hardlopen 
Heb je huisdieren? Ja, Hond Bo  en de vissen uit 

de vijver 
2 honden, Freddie en Nora 

Welke app op je mobiel kun je niet missen? Whatsapp Whatsapp 
Hobby’s: Motorcross, voetbal, vissen Tekenen, schilderen, 

hardlopen 
Wat lust je niet? Witlof Spruitjes 
Wat is je grootste droom? Om gewoon mezelf te blijven Zo te worden als Femke Bol 
Wat vind je niet leuk om te doen? Naar het ziekenhuis gaan School 
Wat is je grootste blunder? Vuurwerk in mijn handen af 

laten gaan 
Toen ik de bak met salade in 
de besteklade liet vallen 

Favoriete vakan ebestemming: Tsjechië – zomervakan e Frankrijk met de caravan 
Lievelingsspel: Call of duty Regenwormen 
Hoe omschrijven je vrienden je? Grappig maar ook behulpzaam Druk 
Wat vind je eng? Ingehaald worden door een 

groot voertuig in het donker 
Dat ik iets doe en andere 
mensen daar hele jd over 
door blijven praten 

Wie wil je graag een keer ontmoeten? Ik zou wel graag een keer in 
een vuurwerk bunker willen 
kijken 

Mijn idool Femke Bol heb ik al 
eens ontmoet 

Welke klusjes moet je thuis doen? Vaatwasser in- en uitruimen, 
tafel dekken of afruimen, met 
Bo  wandelen 

Vaatwasser uitpakken, 
stofzuigen, honden uitlaten en 
eten geven 

Wat was je laatste leugen(tje): Dat ik geen foto had gestuurd 
van het vuurwerk naar mijn 
vrienden terwijl ik dat wel had  
gedaan en dat niet mocht van 
mijn moeder 

Dat ik tegen mijn moeder zei 
dat ik mijn tanden had 
gepoetst maar dat niet had 
gedaan 

Waar mogen we je ‘s nachts voor wakker 
maken? 

Om te gaan vissen Een nieuwe puppy, het liefst 
een border terrier. 

Je vindt carnaval leuk omdat: Ik vierde eigenlijk niet zoveel 
carnaval maar we keken wel de 
optocht bij oma 

Ik kan losgaan op de muziek 
en de optocht ga lopen 

Dit jaar  ga je met carnaval: Heel veel leuke dingen doen! 
Optocht lopen, verenigingen 
bezoeken, Happy Fris Party 

Heel veel dansen! 

 

Interview
Jeugdgraaf
Jeugdgravin
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JEUGDGRAVIN SOFIE

Mijn avontuur als jeugdgravin van de Bosdûvelkes! 

Hoi allemaal! Wat een jaar… Ik mag mezelf jeugdgravin van 

de Bosdûvelkes noemen, en dat is echt het allergaafste wat ik 

ooit heb meegemaakt! Maar voordat iedereen het wist, moest 

ik het natuurlijk nog een tijdje geheimhouden. Dat was best 

spannend hoor! ’s Avonds stiekem voorbereiden, foto’s maken, 

een liedje inzingen en kleding passen zonder dat iemand iets 

doorhad – ik voelde me net een geheim agent. 

De avond van de opkomst tijdens het jeugdgala was echt super 

spannend. Mijn hart bonkte in mijn keel en toen het eindelijk 

bekend werd, was er zo’n grote ontlading! Iedereen was blij en 

het feest barstte los. Het mooiste moment? Ons eigen liedje 

mocht voor het eerst gezongen worden – wat een kippenvel! 

De volgende dag werd het bord geplaatst in onze tuin, 

natuurlijk met keiharde muziek van Dûvels Geweld. Daarna 

vierden we een feestje achter ons huis. Dat was echt te gek! 

De dag erna was de receptie samen met de grote hoogheden 

van De Bosdûvelkes en werd onze residentie officieel geopend 

voor het Carnavalsseizoen. Ik heb nog nooit zoveel snoep bij 

elkaar gezien – het was een snoepwalhalla! 

Het helpen plakken aan de Carnavalswagen in De Boawelhook 

was ook superleuk om te doen. En daarna met z’n allen pizza 

eten, dat was misschien nog wel leuker. Ik denk dat we nog 

nooit zoveel pizza’s op hebben gekregen! Als dit een voorbode 

is voor de rest van het Carnavalsseizoen, dan kan het niet meer 

stuk!  

Alaaf en groetjes, 

Jeugdgravin Sofie

JEUGDGRAAF DEAN

Op zondagavond 31 augustus werden mijn ouders in de 

avond gebeld met de vraag of ik jeugdgraaf wilde worden. 

Toen ze hadden opgehangen vroegen ze mij of ik dit wilde 

waarop ik vragende vroeg: echt? En daaropvolgend JAAAA, 

let’s go!!!! Ik vier graag Carnaval en kijk ieder jaar de optocht 

in Oldenzaal langs de route bij mijn oma thuis. 

Toen ik hoorde dat Sofie had toegezegd om jeugdgravin te 

worden was ik blij. Ik vond het een spannende maar vooral 

leuke tijd, de gezamenlijke momenten waarbij, regel zaken 

in het geheim besproken moesten worden, het inzingen in 

de studio en het maken van de foto’s. Mijn broertje wist 

nergens van, dus wanneer we thuis de originele versie van 

het Carnavalslied luisterden zorgde dit al voor de nodige 

voorpret. De weken voor de bekendmaking waren het span-

nendst en was ik vooral bang om iets verkeerds te zeggen, 

maar stiekem maakte dit het juist ook weer leuk. De be-

kendmaking, feest vieren met de Raad van 11, het bord zet-

ten en de receptie was druk maar vooral een groot feest. 

Ik heb zin in de volgende feesten en de rest van het Carna-

valsseizoen! 

Alaaf! 

Jeugdgraaf Dean
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www.lutterzand.nl 

 

 

Bie oons kriej kiek
op kök’ns!

Bie oons kriej kiek
op kök’ns! Ootmarsumsestraat 102 - 108

7573 GN  Oldenzaal
T (0541) 513 210 I F (0541) 519 525

www.lansinkkeukens.nl

Beluister hier hetBelu ister hier het

Jeugdhooghedenlied
Jeugdhooghedenlied

Lied jeugdhoogheden  
(melode: baila de gasolino) 

De Lutte 
Elk jaar weer een groot feest in ons dorp (Feest mee!) 

Feest in De Lutte met de raad van elf 
Met Dean en Sofie 

Feesten feesten feesten feesten, feesten samen met elkaar 
Feesten feesten feesten feesten, feesten samen met elkaar 

Met Dean en Sofie 
Bosduvels  

Met z’n allen zijn wij samen de Bosduvels (Feest mee!) 
In de polonaise, loop allemaal maar mee 

Met Dean en Sofie 
Feesten feesten feesten feesten, feesten samen met elkaar 
Feesten feesten feesten feesten, feesten samen met elkaar 

Met Dean en Sofie 
Nog een keer 

Schreeuw het uit, iedereen die mag ons horen (Feest mee!) 
Wij zijn niet te stoppen, wij gaan door! 

Met Dean en Sofie 
Feesten feesten feesten feesten, feesten samen met elkaar 
Feesten feesten feesten feesten, feesten samen met elkaar 

Met Dean en Sofie 
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 Bie ons geet 't
 altied op maat!
Voor een persoonlijk, deskundig, 
betrokken en vertrouwd advies

Ingenieursbureau Vreeswijk
Eerlijk & Constructief advies

Lemselosestraat 15

Weerselo

T 0541 - 661424

www.ibvreeswijk.nl
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OP ZOEK NAAR
EEN HUTJE, HUTJE,
HUTJE OP DE HEI?
Tot snel!

PUUR 
interieurbouw

keuken interieurmaatwerk ontwerp

Boerderij, Klompen en Carnaval: 
Een Vrolijke Ode aan Traditioneel Vakmanschap 

Bij De Bosdûvelkes viert de klompenmakerij het boerenleven én het Carnaval. Als het Carnavalsseizoen nadert, wordt het in ons 

dorp weer een gezellige boel. Dit jaar staat het Carnavalsmagazine van De Bosdûvelkes helemaal in het teken van de boerderij, 

en wat past daar nou beter bij dan klompen? Die houten stappers zijn al eeuwenlang onmisbaar op het boerenerf. 

KLOMPEN: ONMISBAAR OP DE BOERDERIJ 

Op de boerderij zijn klompen niet alleen een praktisch 

schoeisel, maar ook een symbool van het harde werk en de 

nuchterheid van het platteland. Ze beschermen 

tegen modder, mest en scherpe stenen. Wie ooit 

op klompen heeft gelopen, weet: dat zit gewoon 

lekker stevig. 

DE GESCHIEDENIS VAN DE KLOMP 

Ooit werd de klomp met de hand uit een 

blokhout gehakt, een ambacht dat al in de 

middeleeuwen werd gewaardeerd. Door de 

eeuwen heen veranderden de technieken, 

maar het doel bleef hetzelfde: een degelijke, 

comfortabele schoen voor de werkende mens, 

vooral op de boerderij. 

FAMILIEBEDRIJF KLOMPENMAKERIJ KOOP: 

VIER GENERATIES VAKMANSCHAP 

In ons dorp draait de klompenmakerij al vier generaties lang 

op volle toeren. Remon en Marjo zijn nu het gezicht van het 

familiebedrijf, vorig jaar vierden ze een bijzonder jubileum; 125 

jaar Klompenmakerij Koop. Hoe mooi is het dat zij het ambacht 

hebben voortgezet, met liefde voor traditie en een knipoog 

naar het verleden? De klompenmakerij staat inmiddels bekend 

als de laatste machinale klompenmaker van Overijssel en zelfs 

één van de laatste acht in héél Nederland: daar mogen we best 

een beetje behoorlijk trots op zijn! 

CARNAVALSTRADITIES TUSSEN DE KLOMPEN 

In de werkplaats van Remon en Marjo is het nooit saai, zeker 

niet als de Graven & het Adjudantengilde langskomt voor een 

feestje. Het snijden van klompen 

gaat dan hand in hand met 

polonaise, zang en vrolijkheid. 

Hier leeft het Carnaval, tussen 

het houtkrullen en de geur van 

vers gezaagd hout. Dat zijn 

momenten om te koesteren, want 

het verbindt vakmanschap met 

het plezier van samen vieren. Wat 

ooit begon met vis eten in de oude 

schuur ruimte, met alle grappen 

en grollen van de toenmalige 

gravengarde, is tegenwoordig nog 

steeds traditie. De wagenopbouw, 

de wageninspecties (met 

bijbehorende feestjes), snoepzakjes maken, het vis eten op 

Aswoensdag en de Kruisjas- en kaartavonden die worden 

georganiseerd. Het hoort er tegenwoordig allemaal bij in de 

Klompenmakerij.  

SLOT: KLOMPEN, BOERDERIJ EN CARNAVAL - ‘ALAAF!’ VOOR TRADITIE 

Laten we samen het glas heffen op de boerderij, de klompen 

en het Carnaval. Want als er iets is dat ons verbindt, is het trots 

op ons dorp en onze tradities – met een flinke dosis lol. Dus 

trek je klompen aan, doe mee met de polonaise en roep vol 

overtuiging: “Alaaf!” 
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Lutterse boeren
DE FAMILIE GROTE BEVERBORG 
Ik ben Luc Grote Beverborg, samen 
met mijn ouders en mijn 2 broers 
hebben we een melkveebedrijf met 
70 stuks melkkoeien en 30 stuks 
jongvee aan de Belvedereweg. 
Daarnaast hebben we 30 hectare 
grond, waarop we gras en mais 
verbouwen. Tevens huren we nog 
extra land van de provincie.
In 2008 zijn we verhuisd naar deze boerderij, vooral vanwege 
de betere huiskavel. Op de oude locatie lag het land meer 
verspreid, wat minder praktisch werkte. Het landwerk doen we 
deels zelf en deels samen met de loonwerker.
Van stal tot tent, boerenpret kent geen grens!
  
DE FAMILIE BULTER 

Ik ben Moniek Bulter. Bij ons bedrijf 
Zaadhandel Bulter verkopen we 
zaden aan tuinliefhebbers, boeren en 
loonwerkers en zaaien we op prachtige 
plekjes in Twente graan, graszaad en 
akkerrandmengsels. Naast de verkoop 
van zaden verkopen we jaarrond 
aardappelen van eigen land in onze 
winkel. Nieuwe oogst vers van het 
land maar ook in de winter kunnen 
we onze klanten van aardappelen 
voorzien. Niets zo lekker dan tuffels 

van de boer, en dat horen we vaak terug.
We verbouwen verschillende rassen zodat we aardappelen 
voor stamppot maar ook vastkokende aardappelen kunnen 
aanbieden. Wist je dat al onze aardappelen nog handmatig 
worden geraapt? Dat voorkomt blauwe plekken op de 
aardappelen en een abonnement bij de sportschool, haha.
Kom gerust een keer langs, want wie kent niet de meest 
bekende Lutterse uitspraak;
“In De Lutt et ze tuffel met but & met ‘n kröpke sloat, dan 
goat ze nog lang nig doad.’’
 
TWENTSE TROTS KAAS
Ik ben Marije Elderink van melkveehouderij Het Hengelman. 
Bij ons op het erf maken we biologische Boerenkaas waar wij 
onmeunig trots op zijn. Gemaakt op onze boerderij in De Lutte 
met liefde voor de koe en de natuur. Dat noemen wij Twentse 
Trots! Onze 120 MRIJ koeien krijgen uitsluitend hooi, aangevuld 
met granen en gedroogde kruiden. In de wei eten ze uiteraard 
heerlijk vers gras en allerlei verschillende kruiden die in onze 
weides groeien. Door onze natuurlijke manier van werken zijn 
de koeien gezond en produceren ze gezonde melk. De melk 
bevat namelijk veel omega 3 vetzuren en veel eiwit. Daar 
moesten we toch iets mee doen? Misschien kan ik wel kaas 

gaan maken? Zo geschiedde, eerst thuis in de keuken met een 
paar liter melk, toen met een grote 40 liter pan die ik mocht 
lenen van Plexat. Later hebben we een 300 liter kaastobbe 
gekocht en vervolgens een 1000 liter kaastobbe. Geweldig 
vond ik dat hoe je zo je eigen product kan maken, die kaas 
moest beschikbaar zijn voor iedereen! En daarom hebben we 
in 2022 een kaasmakerij gebouwd 
waar ik nu wekelijks 100 kilo kaas 
maak en deze in de omgeving 
afzet. Een unieke biologische 
hooikaas, gemaakt op ons mooie 
familiebedrijf met aandacht voor 
gezondheid, de dieren en de 
natuur! Kom eens gezellig langs 
in mijn erfwinkel voor die Dûvels 
lekkere kaas.
“Met de kaas op de plank en de koeien op stal, wensen wij 
iedereen een mooi Carnaval!”
  
FAMILIE ZANDERINK 
In De Lutte, generaties lang aan de Dinkel, wonen geen 
Aboriginals en geen indianen, maar echte Dinkeldal-boeren. Zij 
vormen hier de inheemse bevolking, diep geworteld in de grond 
langs de rivier. Al eeuwen werken ze in dit landschap, en zonder 
boeren zag het Dinkeldal er heel anders uit. De weilanden, 
houtwallen en kronkelende paadjes zijn met klompen en 
boerenverstand gevormd. Wij mogen daar nog elke dag 
onderdeel van zijn. Als Dinkeldal-boeren laten we ons niet gek 
maken door hypes en regelingen die komen en gaan; dit land 
geef je niet zomaar op. “Kaas oet Twente” is geen eeuwenoud 
recept, maar wel een logisch vervolg op dat boerenleven. 
Gemaakt van melk van onze eigen koeien, midden in het 

Dinkeldal. Een nieuwe kaas, met 
een vertrouwde Twentse smaak. 
Geen massaproduct, maar een 
kaas met karakter, net als het 
landschap waar hij vandaan 
komt. Een stukje Twentse 
grond, maar dan om op te eten. 
Zo verbinden we het oude 
boerenbestaan met iets nieuws. 
Zolang de Dinkel stroomt, blijven 

de Dinkeldal-boeren hier thuus.
“Opkoop of nie, wi-j goat nig weg — met Kaas oet Twente 
en leut blieft ’t Dinkeldal bezet!”
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HOLTEN
Handelsweg 22
7451 PJ Holten

T 088 045 45 45 // heminkgroep.nl

NIJKERK
Riddererf 22
3861 PT Nijkerk

• Verduurzaming

• Planmatig onderhoud

• Dagelijks onderhoud

• Afbouw

• Verduurzaming

100% VASTGOEDONDERHOUD

Samen werken voor 
nu en de toekomst!

 

* BBQ Workshop *Live Cooking* 
BBQ Webshop * 

Beleef * Proef * Geniet 
 

 

* BBQ Workshop *Live Cooking* 
BBQ Webshop * 

Beleef * Proef * Geniet 
 



Carnaval 2026



 
Kom gezellig feest vieren!

Kosten entree: �5 
(incl . drankje en wat lekkers)

Happy
Fris!

carnaval voor de jeugd
van 6 - 14 jaar

19:00 -
20:30

IJ
 
 

schminken 
spelletjes 

Happy fris 

WWW.SCHREURSTUKADOORS.NL

VOOR ALLE VOORKOMENDE 
STUKADOORS

WERKZAAMHEDEN

Genieten van een gezellige ambiance  
en lekker eten.

SamenSamen uit   uit  
en je toch en je toch 

  thuis voelenthuis voelen......

www.dijk59.nl

Kom gezellig feest vieren!

Kosten entree: €5 
(incl . drankje en wat lekkers)

Kom gezellig feest vieren!
Kosten entree: €5 

(incl . drankje en wat lekkers)

Happy

Fris!

Happy
Fris!

carnaval voor de jeugd

van 6 - 14 jaar

carnaval voor de jeugd
van 6 - 14 jaar

De Vereeniging

19:00 -
20:30

vrijdag 
13 februari

Thema BOERDERIJ
schminken 
spelletjes 
schminken 
spelletjes 



Geniet van buiten 
Creëer van uw tuin een plek om u thuis te voelen en maak het buiten net zo comfortabel als binnen.  

Bij BUITENGOED vindt u een uitgebreid assortiment om tuin en terras aan te kleden. 
Kom langs of doe inspiratie op in onze webshop en laat u adviseren! 

BBUUIITTEENNGGOOEEDD..NNLL      De Pol 1   |    Losser   |   053 - 538 27 89 

Wenst iedereen een hele mooie carnavalstijd!

www.strakmanschap.nl | t 06 - 22936438



Mob.: 06-34703679  |  De Lutte

www.maro-installatie.nl  |  info@maro-installatie.nl

Rick Horsthuis 
 06-23445147

Lossersestraat 61   -  7587 PW De Lutte

rickhorsthuis-klauwverzorging@outlook.com

LUUK  VISSCHEDIJK   |   06 - 41422210

WWW.VANLUKA.NL  
AmbACHtStrAAt 6A   |   DE  LUttE

Waardebonnen

51



Al meer dan 20 jaar de technische groothandel
voor al uw gasveren, dempers, blokkeerbare
gasveren en gastrekveren voor zowel B2B als
de particuliere markt in binnen- en buitenland.

Of het nu gaat om kleine series, grotere
aantallen of hulp bij het berekenen van uw
gasveer ons team staat graag voor u klaar.

Stel uw eigen gasveer samen op
www.gasveren.nl

SpringMasters BV
Kampenstraat 10
7575 EK Oldenzaal
Nederland
+31 (0) 541 682186 
info@gasveren.nl 
www.gasveren.nl

SpringMasters GmbH
Budapesterstrasse 28A
48455 Bad Bentheim
Deutschland
+49 (0) 322 21090223
info@gasdruckfedern.eu
www.gasdruckfedern.eu

voor al uw gasveren, dempers, blokkeerbare
gasveren en gastrekveren voor zowel B2B alsgasveren en gastrekveren voor zowel B2B als
de particuliere markt in binnen- en buitenland.de particuliere markt in binnen- en buitenland.

Of het nu gaat om kleine series, grotere
aantallen of hulp bij het berekenen van uw
gasveer ons team staat graag voor u klaar.

Stel uw eigen gasveer samen op
www.gasveren.nl

Wie anders voor al
uw gasveren?

1978	 Johan Nijhuis † 
1979	 Gerard Kempers  
1980	 Herman Nijhuis (weth.) † 
1981	 Herman Nijhuis (dirig.)  † 
1982	 Gerard Sweerts † 
1983	 Gerard Schasfoort † 
1984	 De Zonnebloem 
1985	 Hennie Swennenhuis † 
1986	 Med. Bejaardensoos 
1987 	 Hubert Nijhuis † 
1988	 Fien Reijmer 
1989 	 Gerard van Langen † 
1990	 Tonnie Bekke 
1991	 Sint Plechelmusharmonie 
1992	 Gerard Pross 
1993	 Johan Koertshuis † 

1994	 Elisabeth Segerink 
1995	 Theo PÜnt sr.
1996	 Stichting Sporthal 
1997	 Bas Visser †
1998	 Zangkoor 
1999	 Paul Wiefferink 
2000	 Buurtbus commissie 
2001	 Stichting Dorpsbelangen 
2002	 Johan Bosch 
2003	 Bernard Benneker 
2004	 Gerrit Reinink 
2005	 Maria Wolbert 
2006	 Tonny Schaepers 
2007	 Jos Morsink 
2008	 Jan Tijman op Smeijers 
2009	 Jan Olde Rikkert † 

2010	 Gerda en Frans † Maseland  
2011 	 Hennie ter Linde 
2012	 Ellen Visschedijk 
2013	 Stephan Scheper 
2014	 Jos Senger 
2015	 Brandweer Twente Post De Lutte 
2016	 Hendrik Volker 
2017	 Harry Nijhuis 
2018	 Bennie Oude Egbrink 
2019	 Geloofsgemeenschap 
	 Sint Plechelmus De Lutte 
2020	 Peter Benneker 
2021	 Gerard Reijmer † 
2023	 Charles Haarman 
2024	 Jeroen ter Braak
2025	 Ria Nijhuis-Egberink

Van jongs af aan actief in De Lutte
Ria’s betrokkenheid bij de Lutter gemeenschap begon al in 
1975, toen zij voorzitter werd van Jong Nederland De Lutte. Ze 
organiseerde tal van activiteiten en zorgde via verschillende 
acties voor extra inkomsten. Daarna volgden diverse andere 
bestuurlijke rollen, zoals penningmeester bij de Stichting 
Gemeenschapswerk, waar ze betrokken was bij evenementen 
zoals de Hellehondsdagen en de Lentebeurs. En als voorzitter 
van de Historische Vereniging De Dree Marken droeg ze bij aan 
het behoud van de lokale geschiedenis, onder andere met haar 
bijdrage aan de Canon van Losser.

Altijd klaarstaan voor een ander
Naast haar bestuurlijke taken stond Ria jarenlang klaar voor 
ouderen en kwetsbare inwoners van ons dorp. Twaalf jaar lang 
was ze voorzitter van De Zonnebloem, afdeling De Lutte, waar 
ze activiteiten en uitjes organiseerde om mensen een mooie 
dag te bezorgen.
En ook nu is ze nog altijd actief als vrijwilliger bij Tourist Info 
en bestuurslid van de uitvaartvereniging. En in de aanloop naar 
Carnaval helpt ze bij de wagenbouw van De Bosdûvelkes, waar 
ze met veel plezier de kostuums helpt maken.

Voor velen gewoon ‘Juf Ria’
Voor velen in De Lutte is Ria bekend als ‘Juf Ria’. Ruim 40 jaar lang 
stond zij als leerkracht voor de klas op de St. Plechelmusschool 
in De Lutte. Vele generaties Luttenaren hebben bij haar in de 
klas gezeten. Zelfs na haar pensioen is ze als invalleerkracht 
betrokken gebleven bij de school.
Dat haar inzet niet onopgemerkt is gebleven, bleek ook in 2019, 
toen zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor 
haar brede en langdurige betrokkenheid bij de gemeenschap.
Onderscheiding opgespeld door Graaf Thomas
“Ria is iemand die zich al jarenlang inzet voor de gemeenschap, 
vaak op de achtergrond, maar altijd met veel betrokkenheid. Of 
het nu gaat om verenigingen, evenementen of het onderwijs, 
haar bijdrage is van grote waarde voor De Lutte.” aldus Leonie 
Pongers, secretaris van de Bosdûvelkes.

De bij de Orde van Verdienste behorende onderscheiding 
werd opgespeld door Graaf Thomas, terwijl de oorkonde werd 
voorgelezen door Adjudant Wouter. Naast een lang en warm 
applaus was er voor Ria een prachtige bos bloemen.

“Juf Ria” ontvangt 46ste Orde van Verdienste van De “Juf Ria” ontvangt 46ste Orde van Verdienste van De 

Bosdûvelkes. Ria Nijhuis-Egberink ontving vorig jaar Bosdûvelkes. Ria Nijhuis-Egberink ontving vorig jaar 

tijdens de laatste galavoorstelling de Orde van Verdienste. tijdens de laatste galavoorstelling de Orde van Verdienste. 

Deze wordt toegekend aan iemand die zich langdurig en Deze wordt toegekend aan iemand die zich langdurig en 

belangeloos inzet voor de samenleving.belangeloos inzet voor de samenleving.

Orde van
Verdienste

20252025
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Producent van RauwPower 

gefermenteerde rauwmelkse zuivel 
 

Wetenschappelijk bewezen 
preventief tegen astma en allergie 

 
Beuningerstraat 12 

 
Meer informatie en openingstijden 

www.rawmilkcompany.nl 
 

Rossum           0541  625 325

www.oudemoleman.nl

Veldmatenweg 5  •  7581PP Losser

www.boerderijwinkeldeveldmaat.nl

boe
rderijwinkel

De Veldmaat

Puur
LIMOUSINLIMOUSIN

WWW.BLOEMENBEEK.NL



Samen de optocht in Boeskoolstad beleven 
Ieder jaar diezelfde afspraak: met een groep vrienden naar de optocht in Boeskoolstad, verzamelen in de bocht bij cafetaria 

Waijers en daar weer die bekende gezichten uit De Lutte tegenkomen. Iedereen met eigen hapjes en drankjes, kinderen in de 

gaten houden terwijl de optocht voorbijtrekt. Gezellig, maar het kan ook anders. En dus werd het anders. 

Langs de route van de Grote Twentse Carnavalsoptocht is de afgelopen jaren iets moois ontstaan. Het idee voor een gezamenlijke plek 

kwam niet uit de lucht vallen. Al jaren staan er trailers langs de route en via bestaande contacten met onder andere de Oelewappers werd 

gekeken of er ook ruimte kon zijn voor De Lutte. Toen die kans zich voordeed, bleek de basis al gelegd. Verschillende vriendengroepen 

gingen om tafel, hakten de knoop door en besloten het groter aan te pakken. 

Het resultaat is een prachtige locatie voor Luttenaren aan het begin van de Molenstraat om samen gezellig de optocht in Boeskoolstad 

te beleven. Een plek waar iedereen de optocht kan volgen, met zitplekken en staplaatsen, maar vooral waar De Tuffelkeerlkes en De 

Bosdûvelkes worden aangemoedigd en onthaald met gejuich en Bengaals vuurwerk. Een warm gebaar richting wagenbouwers die 

maandenlang keihard hebben gewerkt en lopers die de weersomstandigheden te accepteren hebben. 

De organisatie verloopt opvallend soepel. Er worden een paar hoofdlijnen uitgezet en vervolgens helpt iedereen mee. Er wordt een 

trailer geregeld, een tribune gebouwd en het terrein wordt afgezet met hekken. Ook een 

bedankje voor de vluchtelingen in de voormalige school voor de verbruikte stroom wordt niet 

vergeten. Alles ademt saamhorigheid en dorpsgevoel. Zelfs een buurtbewoner, waarvan de in 

de weg staande auto met behulp van een pompwagen verplaatst is, kon eigenlijk alleen met 

een glimlach instemmen met het getoonde initiatief en de creativiteit. 

Dat enthousiasme werkt aanstekelijk. Wat wel gaat veranderen is het innen van de kosten, waaronder de huur van de standplaatsen 

bovenaan de Molenstraat. Betalen van consumpties gebeurde eerst volledig op vertrouwen. Dat werkte goed, maar met de groeiende 

groep bezoekers bleek een iets strakkere aanpak nodig om het voor iedereen eerlijk en gezellig te houden. Omdat het aantal bezoekers 

ieder jaar groeit en de organisatie het voor iedereen betaalbaar willen houden, is gekozen voor een vaste bijdrage van 25 euro per 

volwassene en 5 euro per kind. 

Daarvoor krijg je alles wat bij een echte Carnavalsmiddag hoort: drinken, hapjes, snoepzakjes, vuurwerk en nog veel meer lekkers en 

leuks. De bijdrage kan gewoon ter plaatse worden voldaan, bij voorkeur digitaal met de aanwezige QR-code, maar mag ook contant. 

Alle ingrediënten zijn aanwezig om er opnieuw een onvergetelijke middag van te maken. 

Kom dus gezellig langs en moedig de groepen van de Bosdûvelkes en de Tuffelkeerlkes 

met volle overgave aan.  Wat niet veranderd, is de gedachte achter deze plek: 

Samen kijken, samen vieren en samen trots zijn op wat  De Lutte laat zien in de optocht. 

Een welverdiend Alaaf voor dit initiatief van een groep 

enthousiaste dorpsgenoten. Gaat dat zien… en vooral beleven! 

Samen maken we er weer een knalfuif van! 
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MARTIN NIJHUIS EN LINDA TIJANS 
Wat altijd zo blijft, is dat je van hard werken honger krijgt. En 
wat doe je dan? Juist: je loopt aan het eind van de middag even 
naar ’t Lutke om een lekkere vette hap op te halen. Bamischijven, 
frikandellen, kroketten – alles wordt keurig op een lijstje genoteerd. 
Een foto van het maaltijdlijstje werd snel naar de schoondochter 
gestuurd die daar op het terras zat te genieten van het mooie weer. 
Ze rende naar binnen, liet de bestelling zien en ging daarna weer 
terug naar buiten om verder te zitten zonnen. 
Voor zo’n “kleine bestelling” duurde het best lang. Maar het werd 
nóg gekker. Want wat eigenlijk bedoeld was voor drie man, bleek 
ineens een onwijs grote lading te zijn. In plaats van één kroket, 
twee bamischijven en drie frikandellen, stonden er nu 1 kroket, 
11 bamischijven en 111 frikandellen op datzelfde lijstje. Romeinse 
cijfers werden gezien als getallen….. 

HARALD BEERNINK 
Eens in de twee jaar trekt het personeel van Denko ICT er op uit voor een 
weekendje weg. Dit keer ging het hele bedrijf richting Brabant, naar Breda 
om precies te zijn. Een mooi hotel werd geboekt, op een steenworp afstand 
van het centrum – zeg maximaal vijftien minuten lopen – zodat iedereen er 
snel bij kon zijn als het feest eenmaal losbarstte. En losbarstte, dat deed het. 
Alle DENKO’s trokken over het station richting het centrum en 
begonnen aan hun feestje. Maar let op: als je na één uur ’s nachts 
nog naar het hotel terug wilt, kun je beter 
goed opletten, want dan is vaak het station 
waar je door heen moet lopen al dicht. Zoals 
bij elk bedrijf, liepen er allerlei leeftijden rond 
en op een gegeven moment was de “oude 
garde” toch een beetje moe. Harald had zat 
bier achter de kiezen, dus mooi op tijd terug 
naar het hotel. Hij zei zijn collega’s nog gedag 

en verdween rond middernacht richting het hotel. Zijn kamergenoot kwam tegen drie uur op de kamer en 
wat bleek: geen Harald te bekennen. WhatsApp-berichten vlogen over en weer. “Harald, woar be’j?” vroegen 
de collega’s. Het antwoord kwam, zoals altijd, eerlijk maar onthutsend: “Joa, ik bin kats de weg kwiet.”. Dat 
wisten ze inmiddels wel, maar waar was hij dan gebleven? Harald zelf wist het ook niet precies. “Ik kon het 
station niet over, dus ik ben linksom gegaan… en toen raakte ik de weg kwijt.” Stuur je even je locatie? Dan 
kunnen we je vinden. De locatie werd gedeeld, en wat bleek? Harald stond tien kilometer van het hotel, 
gewoon midden in een ander deel van de stad! Zijn excuus? “Ik heb gewoon de stoep gevolgd.” Je werkt 
bij een ICT-bedrijf, maar denkt Harald nu even op Google Maps te kijken? Nee hoor, niet aan gedacht. Zijn 
collega’s stuurden een taxi naar de laatst bekende locatie van Harald. En jawel, na flink wat omzwervingen 
kwam Harald uiteindelijk weer veilig terug bij het hotel. 

REMCO VOLKER 
Als je uitgenodigd wordt om met het geweer op jacht te gaan, 
is dat een enorme eer. Zeker op een Duitse jacht! Voor een 
Nederlandse jager is het altijd een kans om wat te laten zien. 
Voor dag en dauw op: groene kleding aan, buks gepoetst tot 
‘ie glimt als een paardenkont in het maanlicht en het haar 
netjes in een kogelvrije kuif gestyled. Remco was er helemaal 
klaar voor. 
Eenmaal aangekomen op de verschillende posten bracht hij 
zijn spullen naar zijn plek en ging vol verwachting zitten. Wat 
zou er komen? De tijd kroop voorbij, maar er was nog geen 
enkel beest te zien. Ondertussen werd zijn telefoon compleet 
gek. Appjes, telefoontjes, zelfs een postduif leek het op te 
nemen voor berichten. Zo ga je natuurlijk niet op jacht: dat 
geeft alleen maar een opgejaagd gevoel. Maar goed, Remco 
keek toch maar even. Zijn vriendin had gebeld en, alsof dat 
nog niet genoeg was, stuurde ze zelfs wat foto’s door… van 
de voegen tussen de tegels. Jawel, de voegen. Te donker, 
blijkbaar. Opeens gooide hij zijn buks opzij en hing aan de 
telefoon. Zo spannend was het tot nu toe nog niet geweest. 
Ineens liep er een hele colonne van meer dan 25 varkens in 
een treintje voorbij zijn hoogzit. Had hij ze kunnen schieten? 
Natuurlijk niet. Het halve bos kwam voor hem voorbij, maar 
Remco had geen hand aan zijn buks. Wat een anticlimax! Een 
jacht vol verwachtingen maar het grootste avontuur bleek te 
liggen in een telefoongesprek over voegen.  

Lutter Leppel 2026

JOB NIJHUIS 
Iedere monteur kent er wel één: zo’n klant die maar één keer per jaar 
verschijnt, altijd met dezelfde auto en altijd volgens hetzelfde ritueel. 
Voor Mark Olde Theussink is dat Job. Jaar in, jaar uit komt zijn auto langs 
voor de APK en een onderhoudsbeurt. Geen poespas, geen verrassingen. 
Althans, dat is de verwachting. Mark neemt zijn werk serieus. Hij loopt 
de checklist zorgvuldig af, controleert, luistert en test. Alles is in orde. De 
auto komt zonder problemen door de keuring en op vrijdagavond staat hij 
weer netjes bij de eigenaar op de oprit. Werk gedaan, iedereen tevreden. 
Tenminste, zo lijkt het. Op maandagochtend gaat de telefoon. Job staat 
stil langs de Autobahn. De auto weigert dienst en maakt nog slechts een 
onheilspellend, hakkelend geluid. Voor Mark is het meteen duidelijk dat 
dit geen normaal verloop is na een probleemloze keuring. Toch stapt hij in 
de auto en rijdt richting Duitsland. Langs de snelweg treft hij Job en Willy 
aan, zichtbaar geïrriteerd. De auto wil geen meter meer vooruit en moet 
uiteindelijk op een aanhanger worden geladen. Mark doet dat alleen; 
de boosheid bij Job en Willy is te groot om te helpen. In hun ogen is de 
conclusie al getrokken: de monteur zal de oorzaak wel zijn. 
Terug in de werkplaats blijft het knagen. De klachten passen niet bij een 
reguliere APK of onderhoudsbeurt. Alles wijst op vervuilde brandstof. 
Wanneer Mark Job later die dag opnieuw belt, stelt hij voorzichtig de vraag 
of er misschien iets in de tank terecht is gekomen wat daar niet thuishoort. 
Het antwoord is kort en fel. Nee, daar kan geen sprake van zijn. Toch blijkt 
de werkelijkheid weerbarstiger. Job werkt namelijk als tankstationmonteur 
en -controleur bij TSG. In tijden van hoge brandstofprijzen wordt er al 
snel creatief omgegaan met ‘monsters’. Een klein monster hier, een klein 
monster daar — puur voor controle, uiteraard. En soms ook een groter 
monster, want een pomp moet tenslotte goed getest worden. 
Maar wanneer een jerrycan met benzine per ongeluk wordt verwisseld 
met een testmonster waarin AdBlue zit, krijgt zelfs de best onderhouden 
dieselmotor het zwaar. Stilvallen langs de Autobahn is dan geen verrassing 
meer, maar een logisch gevolg. 
De poging om gratis brandstof mee te nemen, bleek uiteindelijk duurder 
dan simpelweg afrekenen bij de pomp. Mark Olde Theussink repareerde 
de auto alsnog, ondanks de beschuldigingen en de boosheid. Misschien 
— heel misschien — heeft Job (alias Rode Rinus) hier iets van geleerd. En 
misschien is dat wel de belangrijkste onderhoudsbeurt van allemaal. 

GERARD HUTTENHUIS 
Gerard en Paula gingen samen naar 
een feestje. Paula mocht eerst onder 
de douche en daarna was Gerard 
aan de beurt. Gerard had haast. Hij 
greep snel een spijkerbroek en wat 
andere kleren alleen… Gerard had 
niet zo goed gekeken wat voor broek 
hij eigenlijk had aangetrokken. Geen 
gewone spijkerbroek, maar een flared 
broek van Paula. Zo eentje waarvan 
je denkt dat-ie in de jaren zeventig is 
blijven hangen. 
Op het feestje werd dat natuurlijk 
meteen opgemerkt. Er ging zelfs een 
foto rond van Gerard — trots poserend in zijn flared broek. En 
zo werd het niet alleen een gezellig feest, maar ook eentje 
dat niemand snel zou vergeten. Vooral Gerard niet. 

MARIT BUYVOETS! 
Dit Leppelke is er eentje zoals een minirok: kort genoeg om 
interessant te blijven, maar lang genoeg om alles netjes 

te bedekken. Geen ellenlang 
verhaal, maar wél precies goed. 
Het speelde zich af op Koningsdag 
in Amsterdam. De stad stond vol, 
de muziek dreunde, overal oranje 
en – minstens zo belangrijk – 
er was drank in overvloed. En 
als je genoeg drank op hebt, 
dan worden sommige mensen 
net even wat baldadiger dan 
normaal. Zo ook Marit Buyvoets. 

Terwijl de rest van het gezelschap nog dacht dat ze gewoon 
lekker stond te feesten, besloot Marit het allemaal wat 
letterlijker te nemen. Water en fietsen zit in de familie dus 
hup de fiets moet in het water, maar evenwicht is wat lastig 
met veel drank dus…Marit ging er gelijk achteraan. Zo de 
Amsterdamse gracht in! En hoe mooi dat je vriendinnen dit 
op beeld hebben weten vast te leggen.  
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VINCENT NIJHUIS
Vincent Nijhuis ging met zijn zoon een weekendje weg met de camper. Even eruit, samen op pad. Wat niemand toen nog wist: Vincent is
tegenwoordig de trotse eigenaar van een echt restaurant. Je zou dus denken dat eten onderweg geen enkel probleem zou zijn. Maar wat
deed Vincent? Hij zette een blik Chinese tomatensoep, ongeopend, in een pan met water om het op te warmen. Volgens mij had Vincent die
dag ontzettend veel zin in linke soep. Normale mensen maken zo’n blik vóór die tijd even open. Maar Vincent Nijhuis niet. Die liet het blik
rustig liggen, totdat het - geheel tegen alle natuurwetten en gezond verstand in - ontplofte in de camper.
Zo zat Vincent letterlijk én figuurlijk in de soep. Ik hoop van harte dat hij nooit een stap in de keuken van een Chinees restaurant zet, want
anders zou het aan de Bentheimerstraat nog weleens gevaarlijk kunnen worden. Uiteindelijk viel de vakantie gelukkig nog mee. Het werd
geen volledige soepzooi. Maar Vincent ging wel met een hoofd vol brandblaren weer naar huis.
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Wij wensen iedereen vanuit het groen 

een heel mooi Carnavalsseizoen!

jeugdHoogheden 2026Sofie en Dean



VUTTERFRIDAY 

Sinds een aantal jaar hebben we de Vutterfriday. Op de 

vrijdagmiddag komen er onder leiding van Antoon Siemerink een 

aantal vutters bij elkaar om de wagenbouwers bij te staan en 

een handje te helpen met het bouwen van de praalwagen. De 

laatste jaren is deze club blijven groeien. Er komen nu gemiddeld 

zo’n 15-20 vutters op de vrijdagmiddag. Ook niks te doen op 

vrijdagmiddag of andere dagen? Kom dan langs!

OPENDAG 

Bij de wagenbouw houden ze wel van een feestje. Denk 

bijvoorbeeld aan “het begint weer feestje”, hakk’n en plakk’n 

en het wagen aanbieden. Maar de grootste feestdag van de 

wagenbouw is de opendag! Samen met de wagenbouw van de 

Tuffelkeerlkes en het Dorpslab wordt er al jaren een opendag 

gehouden en daar komt een “onmeunige pleer volk” op af. Ze 

laten zien wie ze zijn en wat ze doen. De wagenbouw van de 

Bosdûvelkes presenteren op het einde van de dag hun eigen 

wagenbouw hoogheden. En dat gaat allemaal gepaard onder een 

natje en een droogje. Dit jaar is de opendag op 

1 februari om 14.00 uur. Kom langs en wees welkom!  

ZO’N WAGEN IS ONBETAALBAAR! 

Als we gaan uitrekenen wat de kosten zijn van al het materiaal 

wat we gebruiken voor de wagen en de pakken, dan sla je 

achterover. Staal, foam, verf, stof, motoren, lasdraad en nog veel 

meer! Maar het aantal arbeidsuren wat iedereen in de wagen 

stopt, is helemaal onbetaalbaar! Alles gebeurt op vrijwillige basis 

en dat is maar goed ook! Het Carnaval en de wagenbouw is van 

groot maatschappelijk belang voor ons dorp. Dus zien we jou ook 

binnenkort bij de gezelligste club van De Lutte? 

Wagenbouw uitgelicht 
Onze Carnavalsvereniging bestaat uit veel verschillende commissies. Al deze commissies hebben hun eigen taken te vervullen 

om zo het Carnaval in De Lutte hoog te houden. Denk bijvoorbeeld aan het gala, de Carnavalsoptocht, de opkomst van de (jeugd)

hoogheden of het bouwen van een praalwagen. Samen maakt ons dat één grote bonte Bosdûvelkes familie! We gaan vanaf 

deze editie van ‘t Dûvelke elk jaar een commissie “uitlichten”. Laten we meteen beginnen bij de grootste commissie van onze 

vereniging en dat is de wagenbouwcommissie. 

HOE KOMEN ZE OP EEN THEMA? 

Elk jaar beginnen de wagenbouwers met het bedenken van 

een thema. Er worden ideeën ingebracht door de leden op de 

themavergadering en vervolgens worden er door diezelfde leden 

stemmen uitgebracht op verschillende thema’s. Er vallen thema’s 

af en uiteindelijk blijft er nog maar 1 thema over. De tekenaar kan 

hier dan mee aan de slag. Als de tekening klaar is kunnen de eerste 

voorbereidingen getroffen worden voor het wagenbouwseizoen. 

VAN NIETS NAAR MAGNIFIEK! 

Elk jaar wordt er een nieuwe wagen gebouwd. Alleen het onderstel 

wordt elk jaar opnieuw gebruikt. Het zijn eerst de mannen van de 

techniek die aan zet zijn. Er wordt gekeken naar de tekening. Op de 

tekening is te zien hoeveel en welke koppen er gemaakt worden. 

Daarna kan er bepaald worden welke delen er gaan draaien en 

welke niet. Nadat dit bekend is, begint men met het lassen, 

slijpen, boren, zagen en andere hand- en spandiensten. Zodra de 

vorm in de wagen zit, mag het foam eroverheen. Ondertussen 

kunnen de dames en heren die handig zijn met piepschuim al 

kleine en grote koppen vormgeven. De hele wagen zal met papier 

beplakt worden om het mooi en egaal glad te krijgen. Alles moet 

natuurlijk gebeuren met oog voor detail. En dat ga je allemaal 

terugzien na het schilderwerk! Het schilderen gebeurt nog 

nauwelijks met de kwast. Het grootste gedeelte wordt gespoten 

door middel van airbrush. Het spuitwerk maakt de wagen af. Zo 

zal een groen vlak niet enkel uit één kleur bestaan, maar worden 

hier meerdere tinten bij gebruikt om zo mooie schaduweffecten 

te creëren. Uiteindelijk krijgen de wagenbouwers het elk jaar weer 

voor elkaar om iets op straat te zetten waar je trots op mag zijn! 

 

NAAIDAMES 

Zonder naaidames geen pakken, zonder pakken geen loopgroep! 

De naaidames maken pakken voor de hele loopgroep. Van stoffen 

inkopen tot het knippen van de vorm en het in elkaar naaien van 

de pakken alles gebeurt in eigen beheer. Er lopen dit jaar weer 200 

lopers mee en die moeten allemaal voorzien worden van een pak. 

Dan moet er best wat genaaid worden! 
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Verkleedkleding

Borduurwerk

Steken

Medailles & Pins

Hoogheidspakken

Brokaat

Merchandse & meer...

www.carnavalsplein.nl info@carnavalsplein.nl

Kijk voor meer op:

Alles in huis voor het 
mooiste feest

Voor zowel 
consumenten als 
verenigingen en 

bedrijven

www.tante-annie.nl

ZET JOUW NAAM IN DE POLONAISE!
Alaaf! Carnaval is meer dan bier, muziek en confetti – het is saamhorigheid, plezier en gezien worden. 

En laat dát nou precies zijn wat je krijgt als adverteerder of sponsor in ons carnavalsmagazine!

Met meer dan duizend vrolijke lezers in de juiste feeststemming is dit dé plek  om jouw bedrijf onder de aandacht

te brengen. Of je nu kiest voor een kleine advertentie of groots wilt uitpakken als sponsor: iedereen is welkom! 

Voor sponsoren is er keuze uit een brons-, zilver- of goudpakket.  Afhankelijk van uw keuze krijgt u ruimte 

om te adverteren in dit magazine, op onze website, op posters en/of tijdens de gala's.

INTERESSE? NEEM CONTACT MET ONS OP VIA: SPONSORING@BOSDUVELKES.NL



VAN BOERDERIJ TOT BINDENDE KRACHT IN DE LUTTE 
Het is 1948 wanneer overgrootopa Jens en opa Jan met hun 
allereerste trekker het loonwerk inrollen. Wat begint op de 
boerderij, groeit dankzij één oplettende klant uit tot een nieuw 
soort bedrijvigheid. “Dat kun je bij ons ook wel doen,” klonk 
het, en daarmee was de eerste stap naar een loonbedrijf gezet. 
De boerderij en het loonwerk liepen jarenlang in elkaar over, 
maar uiteindelijk groeide het loon- en grondverzetbedrijf 
uit tot het hart van de familie Volker. De oorspronkelijke 
boerderij is allang verdwenen, en inmiddels staat het bedrijf 
al dertig jaar op de huidige locatie aan de Lossersestraat - 
toekomstbestendig gemaakt, zodat de volgende generatie met 
hetzelfde familiegevoel kan doorgroeien. Dat familiegevoel is 
overal voelbaar. Iedereen draagt zijn steentje bij, iedereen voelt 
zich betrokken. Niet alleen in het bedrijf, maar ook daarbuiten - 
vooral wanneer het om Carnaval gaat. 

CARNAVAL ALS FAMILIETRADITIE 
De band met Carnaval ontstond al vroeg. Als kinderen stonden ze in 
de Carnavalsloodsen te plakken, te knutselen en mee te denken over 
de praalwagens. Die jaren van jeugdige enthousiasme leidden tot 
prachtige momenten: Susan werd in 2017 Miss bij De Tuffelkeerlkes, 
Remco droeg in 2013 de titel jeugdgraaf, Mathijs was jeugd-adjudant 
in 2007 en in 2023 stonden de broers als “grote” hoogheden bij de 
Bosdûvelkes opnieuw in de spotlights. Ook moeders liep meer dan 
eens mee tijdens de optochten, waarmee Carnaval een traditie 
werd die diep in de familie verankerd raakte. Hoewel het bedrijf 
net buiten De Lutte ligt - anne kaant van 't spoar - klopt het hart 
van de familie stevig binnen de Lutterse gemeenschap. Carnaval 

staat voor hen voor saamhorigheid, vrolijkheid en de leefbaarheid 
van het dorp. De Lutte is sterk in die cultuur, en de familie Volker 
draagt daar met overtuiging aan bij. Ze vinden het belangrijk dat 
mensen het gemakkelijk houden, dat verenigingen ontzorgd worden 
en dat vrijwilligers de waardering krijgen die ze verdienen. Carnaval 
is tenslotte iets van ons allemaal, en dat moet ook in de toekomst 
zo blijven. 

ONZICHTBARE KRACHT IN DE ACHTERGROND 
Die overtuiging vertaalt zich al jarenlang in praktische steun. De 
diensten die de familie levert zijn zo gewoon geworden, dat je bijna 
vergeet hoe bijzonder ze zijn. Het begint al in het weekend vóór 
Carnaval, wanneer de mobiele kraan wordt ingezet om te passen of 
de wagens klaar zijn voor de hoge onderdelen. Diezelfde kraan blijft 
het gehele Carnavalsweekend beschikbaar, zodat bouwers kunnen 
schuiven, testen en aanpassen totdat de Carnavalswagen gereed is 
voor de optocht. Tijdens die optochten rijden veel trekkers van Volker 
mee, niet alleen in De Lutte, maar ook in Losser en Oldenzaal. Achter 
die ogenschijnlijk simpele rit gaat veel werk schuil: de trekkers 

worden gewassen en gepoetst, verzekeringen worden geregeld en de 
juiste veiligheidsombouw wordt geplaatst - allemaal per vereniging 
én per wagen. Als er onderweg iets misgaat, staat de reparatiebus 
paraat, zodat het Carnavalsplezier nooit stil hoeft te vallen. Ook 
buiten het weekend blijft het bedrijf een belangrijke schakel. De 
jeugdhooghedenwagen en de grote hooghedenwagen worden op 
het loonbedrijf gestald en grote onderdelen van de praalwagens 
vinden hier tijdelijk een veilige plek. Zelfs het staalwerk voor de 

Carnavalsloodsen en het Dorpslab vond via Volker zijn weg naar de 
bouwschuren, niet als opdracht maar als een welgemeend gebaar; 
een vorm van sponsoring die precies laat zien hoe vanzelfsprekend 
hun betrokkenheid is, zonder dat ze er veel woorden aan vuil maken. 

SAMEN DRAAGT HET DORP 
Het jaar waarin beide broers hoogheden waren, onderstreepte hun 
gevoel voor humor en samenwerking. Tijdens het tuffelstek’n boden ze 
de Tuffelkeerlkes ludieke “Danntuffels” aan - aardappels uitgesneden 
in de vorm van dennetjes (symbool van CV De Bosdûvelkes). Een 
knipoog die precies laat zien hoe de familie Carnaval uitleeft: 
met plezier, met creativiteit en vooral met het idee dat je het 
samen doet. Ondanks het drukke ondernemersleven weten ze het 
verenigingsleven moeiteloos te omarmen. Het Carnavalsweekend 
is intensief, maar thuis staat de vertrouwde pan “ma zien soep” 
klaar om iedereen op krachten te houden. Remco, als vorst van de 
Raad van 11, probeert zijn club door het weekend te leiden, terwijl 
Mathijs met zichtbaar plezier de trekker bestuurt en later in de loods 
meedenkt over reparaties en afbouw. De wintermaanden zijn rustiger 
in het loonbedrijf, waardoor er ruimte is om tijd en energie te steken 
in het dorpsleven - en dat doen ze graag. 

EEN BOODSCHAP AAN DE LUTTE 
Als de familie Volker één boodschap wil meegeven, dan is het dat 
de saamhorigheid gekoesterd moet worden. Dat mensen elkaar 
moeten blijven helpen, zoals dat altijd in De Lutte is gegaan. En 
met een knipoog voegen ze eraan toe: zorg dat je genoeg eieren 
hebt tijdens de Carnavalsperiode. Carnaval is in De Lutte meer dan 
een feestweek; het is een cultuur. Een manier van samenleven. En 
dankzij families zoals Volker blijft die cultuur stevig geworteld - nu én 
voor de generaties die nog komen.
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Heb jij twee
rechterhanden?

Wordt trailermonteur bij

werkenbijheisterkamp.nl

Ik heb twee rechter 
handen een van mie 

en van mie vrouw

Oud jeugdHoogheden 2025
Anne en Jan



Oud Hoogheden 2025
Thomas en wouter

SPORTIEF
OF M’N STEKKER
EEN VOS BIKE
FIETST ALTIJD 

LEKKER!

Kloppenstraat 81 / 83 - Losser - Tel. 053 - 5384001 - www.vosbikesandsports.nl

0541-552240   |        info@lasbanderas.nl

Bentheimerstraat 73   |   7587 NG De Lutte

WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424



KNAP
STAALTJE...!

Industriestraat 14 - Losser - Tel. 053 - 538 19 50

Uw fundering in
bouwen

NIEUWBOUW
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Uw fundering in bouwen

Het adres voor:
nieuwbouw - verbouw - onderhoud
Contact: info@puntbv.nl of 0541551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoud
info@puntbv.nl   0541551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoudnieuwbouw  -  verbouw  -  onderhoudnieuwbouw - verbouw - onderhoud
info@puntbv.nl             0541551270

nieuwbouw - verbouw - onderhoud
info@puntbv.nl           0541551270

Fuifaanhuis.NL   06 81 95 21 57

Feest hoal’n
en neargens
gen umkiek’n
noar hebb’n

TWEEWIELERS

ATB & RACE
ELEKTRISCHE

FIETSEN

Gronausestraat 32-34 - 7581 CG Losser
Tel. 053 - 538 21 22  - www@rodeltweewielers.nl



Carnaval 2026



Focus op veiligheid
sinds 1984 en gezelligheid!

Peterman Enschede
Spaansland 8
7543 BG Enschede
053 - 303 0300

Peterman Oldenzaal
Essenlaan 19
7577 AN Oldenzaal
0541 - 745 400

Autoschade Herstel
Textielstraat 3
7575 CB Oldenzaal
0541 - 513 784

Peterman Lease
Spaansland 8
7543 BG Enschede
053 - 303 0335



Nu ook te vinden aan de Ambachtstraat 6-A1 De Lutte

CONSTRUCT TIES DAAR 

KUNT U OP REKENEN!

WWW.CONSTRUCTTIES.NL

JAAR JEUGDGRAAF EN ADJUDANT/JEUGDGRAVIN

1971 	 J. Reimer

1972 	 H. Visschedijk †

1973 	 P. Wiefferink

1974 	 B. Kuipers

1975 	 B. Wonniger 	 J. Wessel

1976 	 F. Bosch 	 N. Haarman

1977 	 S. Koehorst 	 B. ten Dam

1978 	 T. Punt 	 B. Scheper

1979 	 P. Hampsink 	 P. van Langen

1980 	 B. oude Egberink 	 M. Nijmeyer

1981 	 J. Schasfoort 	 A. Welhuis

1982 	 P. Benneker 	 C. Haarman

1983 	 H. Brookhuis 	 V. oude Nijweme

1984 	 H. Beernink 	 S. Bosch

1985 	 G. Brilhuis 	 M. Koekoek

1986 	 R. Blokhuis 	 B. Schreur

1987	 E. oude Ophuis † 	 A. Arends

1988	 G. olde Riekerink 	 M. Tijdhof

1989 	 R. Rekers 	 H. Oosterbroek

1990 	 D. Scholten 	 M. Pouwels

1991 	 W. Klieverink 	 J. Maseland

1992 	 P. Kok 	 J. Brookhuis

1993 	 D. Eertman 	 M. Morsink

1994 	 B. Visschedijk 	 F. Zanderink

1995 	 R. Veldscholte 	 H. Maseland

1996 	 T. Senger 	 R. olde Riekerink

1997 	 B. Koekoek 	 R. scholte Lubberink

1998 	 G. Kortman 	 M. Borghuis

1999 	 P. Rikhof 	 J. Brouwer

2000 	 R. olde Rikkert 	 B. Wessel

2001 	 H. Schasfoort 	 H. Wantia

2002 	 J. Nijhuis 	 R. Morsink

2003 	 R. Notkamp 	 J. Reimer

2004 	 R. Berendsen 	 M. olde Keizer

2005 	 R. Van Langen 	 B. Tellman

2006 	 T. Wonniger 	 M. olde Theussink

2007 	  M. Leferink 	 M. Volker

2008 	 S. Pross 	 B. Scheper

2009 	 Cas Benneker 	 Fleur Kuipers

2010 	 Stef ter Brake 	 Lieke Haarman

2011 	 Robbin Bossink	 Chiara Rorink

2012 	 Luuk Loohuis 	 Carmen Reinink

2013 	 Remco Volker 	 Elleke Visschedijk

2014 	 Sander olde Rikkert 	 Jet olde Riekerink

2015 	 Dirk Benneker 	 Kyra Reinink

2016 	 Robbin Visser 	 Maud Bulter

2017 	 Chris Grote Beverborg 	 Renee Zengerink

2018 	 Luuk Olde Scholtenhuis 	Feline Bosch

2019 	 Boet Huttenhuis 	 Laudi Riesewijk

2020 	 Marijn Bekke 	 Eva oude Egbrink

2021 	 ‘Corona jaar’	 ‘Corona jaar’

2022 	 Kjell Grote Beverborg 	 Indy Riesewijk

2023 	 Duuk Morsink 	 Tara Koertshuis

2024	 Teun Zanderink	 Noor Koop

2025 	 Jan Tijdhof	 Anne Pünt
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JAAR 	GRAAF 	 NAAM 	 ADJUDANT JAAR 	GRAAF 	 NAAM 	 ADJUDANT

1968 	 Hennie I 	 H. Swennenhuis † 	 T. Bonnes

1969 	 Gerard I 	 G. Sweerts † 	 T. Bonnes    

1970 	 Johan I 	 J. Grunder † 	 G. Sweerts †

1971 	 Willy I 	 W. Jansink † 	 G. olde Riekerink 	

1972 	 Geert I 	 G. van Benthem 	 T. Bonnes 	

1973 	 Henk I 	 H. olde Riekerink 	 J. olde Riekerink 	

1974 	 Gerard II	 G. Nijhuis † 	 G. Pross 	

1975 	 Hans I 	 H. Nijmeyer † 	 F. Koertshuis † 	

1976 	 Gait I 	 G. Hampsink 	 H. Swennenhuis † 	

1977 	 Gerard III 	 G. Wessel † 	 J. Koertshuis † 	

1978 	 Johan II 	 J. Koertshuis †	 H. olde Kotte 	

1979 	 Hendrik I 	 H. Volker 	 T. Oosterbroek 	

1980 	 Johan III 	 J. Beernink † 	 H. Koop 	

1981 	 Theo I 	 T. Schreur 	 A. Kamphuis 	

1982 	 Bernard I 	 B. Benneker 	 H. Hampsink † 	

1983 	 Hennie II 	 H. ter Linde 	 B. Visser †	

1984 	 Bertie I 	 B. Steenbeeke † 	 G. Koop 	

1985 	 Tonnie I 	 T. Oosterbroek † 	 W. Peters 	

1986 	 Jan I 	 J. Reimer 	 G. Notkamp 	

1987	 Frans l 	 F. Koersthuis † 	 B. Steenbeeke † 	

1988	 Bertie ll 	 B. Nijhuis 	 H. Huisken † 	

1989 	 Jan ll 	 J. olde Riekerink 	 G. Schreur 	

1990 	 Johnny l 	 J. Koop † 	 B. oude Egbrink 	

1991 	 Hans ll 	 H. Damgrave † 	 B. Wolbert 	

1992 	 Rinus l 	 R. Nederveen 	 J. Morsink 	

1993 	 Jeroen l 	 J. ter Braak 	 J. de Cocq van Delwijnen 	

1994 	 Bert l 	 B. Wolbert 	 R. ten Berge 	

1995 	 Tonnie ll 	 T. Nijenhuis 	 J. ter Braak 	

1996 	 Gerard lV 	 G. Veldscholte 	 B. Benneker 	

1997 	 Hans lll 	 H. Nijhuis † 	 P. Wiefferink 	

1998 	 John l 	 J. Kuipers 	 G. Benneker 	

1999 	 John ll 	 J. Meyerink 	 T. Seiger & A. Arends 	

2000 	 Jos l 	 J. Senger 	 C. Haarman & P. Benneker 	

2001 	 Hans lV 	 H. olde Theussink 	 J. Koop † 	

2002 	 Alfons I 	 A. Morsink 	 T. Oosterbroek 	

2003 	 Ben l 	 B. Scheper 	 A. Siemerink 	

2004 	 Dennis l 	 D. Scholten 	 G. Veldscholte 	

2005 	 Patrick I 	 P. Heerink 	 M. Van Langen 	

2006 	 Vincent I 	 V. Nijhuis 	 P. Oosterbroek 	

2007 	 Dennis II 	 D. Koop 	 A. Zanderink 	

2008 	 André I 	 A. Wantia 	 D. oude Egberink	

2009 	 Antoon I 	 A. Siemerink	 J. ter Braak 		

2010 	 Andries I 	 A. Minnegal 	 M. Lotgerink 		

2011 	 Alphons I 	 A. Pross 	 R. oude Egbrink 		

2012 	 Louis I 	 L. Volker 	 B. Volmer 		

2013 	 Raymond I 	 R. Morsink 	 A. Morsink 		

2014 	 Dennis III 	 D. Nijhuis 	 B. oude Egbrink 		

2015 	 Daan I 	 D.Senger 	 R. Notkamp & F. Olde Theussink 	

2016 	 Dre I 	 A. Loohuis 	 P. Loohuis 		

2017 	 Ralf I 	 R. Kristen 	 W. de Cocq van Delwijnen 	

2018 	 Wilbert I 	 W. de Goei 	 B. Telgenkamp		

2019 	 Mike I 	 M. Oude Hampsink 	 M. Thiadens 		

2020 	 Gravin 	 Miriam Bekke 	 Graaf Dirk Bekke 		

2021 	 Norbert I 	 N. Vrijkorte 	 P. Kamphuis 		

2022 	 Tim I	 T. Morsink 	 I. Nederveen 		

2023 	 Mathijs I 	 M. Volker 	 R. Volker 		

2024	 Erwin I	 E. Pouwels	 D. Schasfoort		

2025 	 Thomas I 	 T. van Langen	 W. Grote Punt 		
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Hanzeweg 18   7591BK   Denekamp   |   0541 35 35 28   |   info@ruel.nl

STAALHARD 
DE BESTE KEUZE 
Hoge kwaliteit, goede service en persoonlijk contact.

R U E L . N L

Zorgeloos 
zacht water 
voor thuis en 
op kantoor

Voordelen van een waterontharder: 

�    Geen vervelende kalkaanslag meer 

�    Vermindert rode of droge huid en eczeem

�    Goed voor je kleding en een zachte was

�    Minder zeep- en reinigingsmiddelen nodig

�    Je apparaten en kranen gaan langer mee

�    Water opwarmen kost minder energie

Zorgeloos geïnstalleerd:
fi jnwater.nl/start

dé professional in waterontharders

Nieuw in Oldenzaal!

fi jnwater.nl is een merk van Huisken Professional



 

Legenda: 
  Route Optocht 
 
  Opstelplekken optocht 
 
  Afzettingen 
 
  Verkeersregelaar 
 
  Loempiakraam & Patatkraam 

Aanmelden kan via de knop contact op www.bosduvelkes.nl. Daar vind je ook de route, voorwaarden voor deel-

name en contactgegevens van de optochtcommissie. Opgave is mogelijk in de categorieën eenlingen, kleine 

groepen, grote groepen, kleine wagens en grote wagens. 

Let op!: kinderen hoeven zich niet aan te melden. Zij kunnen op maandag 16 februari tussen 

10:00 en 11:00 uur een startnummer afhalen in De Vereeniging. De optocht start om 14:00 uur.

	 Ook meedoen?	 Ook meedoen?

Optocht kijken?

Op Rosenmontag 16 februari, vanaf 14:00 uur, vertrekt de optocht vanaf de opstelplek. 

Die is voor kinderen bij school en voor wagens rond de Elfterborgh.

We starten aan de Dorpstraat tegenover de school. Vanaf daar gaat de optocht naar de Lossersestraat, 

linksaf de Leeuwerikstraat in, wederom linksaf de Spechtstraat in en aan het einde van de Spechtstraat 

linksaf weer de Dorpstraat in. Let op: de optocht komt 2 keer langs!

We verzoeken de bewoners van deze straten zoveel mogelijk hun auto elders te parkeren. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Colofon ‘t DÛvelke en P&P:  
 

(Hoofd-)redactie en voorzitter P&P:	 Chantal Koop   

Redactie, fotografie en social media:	 Miriam Bekke, Leonie van Bussel,  

	 Tom Groothuis, Joost Hoonberg,  

	 Chantal Koop, Kyra Nijhuis,  

	 Sara Tijhuis, Caroline Woeltjes, 

	 Patricia Kopp, Leonie Pongers 

Advertenties en sponsoren: 	 Daan Senger 

Ontwerp en opmaak ‘t Dûvelke:	 Luuk Visschedijk - VanLuka 

Drukwerk ‘t Dûvelke:	 Drukkerij Lotgerink	    

Bestuursvertegenwoordiger voor P&P:	 Rik Veldboer 

Met dank aan   
Commissieleden en oud-(jeugd)hoogheden voor hun waardevolle bijdragen. Tevens dank aan

alle adverteerders die deze uitgave van ‘t Dûvelke 2026 mede mogelijk gemaakt hebben.   

Een Alaaf voor Jos Senger! Jarenlang was hij dé spil in de bezorging van ’t Duvelke. 

Onlangs heeft hij het stokje overgedragen, onze dank en waardering zijn groot.

Niets van deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.   

Volg activiteiten van de BosdÛvelkes  
Facebook:	 Bosdûvelkes De Lutte   

Website:	 www.bosduvelkes.nl  

Instagram:	 cv_de_bosduvelkes  

Mail secretariaat:	 secretariaat@bosduvelkes.nl  

Mail P&P en redactie Dûvelke:	 penp@bosduvelkes.nl 

BOSDuVELKES STEUNEN?  
   Word dan begunstiger of vaste medewerker!   
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Voor maar 40 euro per jaar kunt u begunstiger worden van CV De Bosdûvelkes. 
Voor dit bedrag bent u verzekerd van twee galakaarten en krijgt u voorrang bij

de kaartverdeling over de vier ingeplande voorstellingen. 
Daarnaast wordt u uitgenodigd voor evenementen en verenigingsfeesten.  

Vaste medewerkers betalen 10 euro extra. Voor hen organiseert de vereniging namelijk 
ook vervoer naar feesten buiten de residentie en (jaar-)vergaderingen.  

Lid worden van de wagenbouwcommissie? 
Ook dat kan voor maar 25 euro per jaar tot 18 jaar en 50 euro voor 18 jaar en ouder. 



DE LUTTE   |   TEL. 0541-555151  |  WWW.VOLKERBV.NL

Met Volker op de trekker en de steek in de top, 

zetten wij heel de carnaval op z’n kop!

Wij wensen iedereen een onmeunig mooi carnaval toe.
Wij wensen iedereen een onmeunig mooi carnaval toe.




